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15. asır 



Karamanlı Mehmed Beyin (v.1280) Konya üzerine yürümesini fırsat bilen Trabzon imparatoru George Komnenos (1266-1280) 1277'de Sinop'a saldırır ancak Çepniler tarafından bozguna uğratılır 1 . Bazı Türk grupları Samsun sahil şeridini takip ederek doğuya doğru ilerler. Karadeniz dağlarında yaylayan Türk grupları Harşit deresi, Aksu, Melet suyu, Bolaman deresi gibi vadilerden sahile inmeye başlar. 70-80 kilometrelik bu dağlık ve sarp alan, ancak 120 yıllık bir süreçte fethedilebilir. Ordu çevresinde Bayram Bey idaresinde 
bir Türkmen beyliği kurulur 2 . Hacı Emir, Beyliği 1350 
yıllarında genişletir. Canik Emiri Taceddin Bey 3 , Hacı Emir'in oğlu Süleyman Beyin Ordu bölgesindeki topraklarına saldırır, ancak mağlup olur ve öldürülür (1386). 1398 baharında I.Bayezid büyük bir orduyla Canik bölgesine girince, diğer bazı emirlerle birlikte 



1 Bahaeddin Yediyıldız. Ordu. TDVİA. Cilt 33 

2 Hacıemiroğlu Ailesinin kurduğu bu beyliğin adı, tarihî 
kaynaklarda Bayramoğulları Beyliği ya da Hacıemiroğulları Beyliği olarak geçmektedir. 

Emir Taceddin Bey tarafından kurulan Anadolu Türkmen beyliği, 1347-1425 seneleri arasında merkezi Niksar olmak üzere Bafra, Ordu, Kelkit havzası, Çarşamba ve Canik bölgelerinde hüküm sürer. 
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Ordu yöresi emiri Süleyman Bey de ona tabi olur. Bu mücadelenin ardından Türkler bölgeye tamamen yerleşirler ve kendi düzenlerini kurarlar. Fetih sonrası yerli halktan çok az insan kalır. Bunlar, Reşadiye, Mesudiye, Gölköy, Bolaman, Vona, ve Öksün gibi kalelerde fetih sırasında savunmada kalan ve sonradan teslim olanlardan meydana gelmektedir. Hacı Emiroğulları Beyliği 1427 'de Osmanlılar tarafından ilhak edilir. 

Bölge fetih sırasında askeri birlikler tarzında örgütlenen ve bölgeye yerleşen boy ve oymaklardan oluşmaktadır. Ancak bu ilk Türk yerleşmesi sırasında antik Kotyora artık mevcut değildir 4 . Bugünkü Ordu ve yakın çevresi 'bölük-ü geriş-i Bucak', daha sonra da 'nahiye-i Bucak' diye adlandırılmış olup 14 köyden meydana gelmektedir. Nefs-i Ordu diye anılan yer bütün Canik-i Bayram bölgesinin merkezidir. 

1455'te Subaşı Musa Beyin hassı olan nefs-i Ordu'da on altı hanelik bir zenaatkar topluluğu ile on dokuz hanelik cemaat-i Alevi vardır. Burada pazar ve bir boyahane mevcuttur. Bazı kişilerin kadimlik veya satın alınmış yurt ve mülkleri bulunmaktadır. 1485'te ise, muhtemelen göç sebebiyle, nüfusun azalmış olduğu görülür. 



4 Ordu ili M.Ö. 400 yılından önce şehir merkezinin beş 
kilometre dışında olan ve halk arasında Bozukkale olarak bilinen bölgede 'Kotyora' (Kut Yöresi) adıyla kurulur. Şehrin buraya kurulmasının tek sebebi çevrede doğal liman olacak tek yer oluşundan kaynaklanmaktadır. 
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1520'de vergi mükellefleri dışında iki zaviye ve sipahilerin varlığı göze çarpar. Buranın pazar vergileri Trabzon'da Sultan Selim validesinin imaretine vakfedilmiştir. 

18. asır 



Ordu'nun, sahilden dört km. güneydoğudaki Civil deresi üzerinde bugünkü Eskipazar'da Hacıemiroğulları tarafından kurulduğu anlaşılıyor. Burası şehir özelliği kazanmadan bölgenin idare merkezi olma vasfını XVIII. 
yüzyılın sonlarına kadar sürdürür. Bu yüzyılda kıyılarda asayişin sağlanması, yeniden başlayan Osmanlı-İran mücadelesinin Trabzon kesiminin önemini artırmasına, Kırım ve Kafkasya'ya yönelik siyasi beklentilerin yükselmesine, uygun yerlere kurulan iskeleler etrafında pazarların oluşmasına, bölgeye çekilen nüfusla yeni kasabaların ortaya çıkmasına yol açar. 

Atik İbrahim Paşa Camiinin ilk yapıldığı yer, bugünkü Belediye Konservatuvannın olduğu yerdir. 
Tahminen 1770'li yıllarda, yöredeki asayişi düzenlemek amacıyla Bucak Mahallesinde konaklayan askeri birliğin kumandanlarından İbrahim Paşa tarafından ahşap olarak yaptırıldığı öğrenilmektedir. Zaman içinde deniz dalgalarından büyük zarar görmesi üzerine bu günkü yerine yeniden inşa olunur. Doğu cephesindeki kitabeye göre, Canik tahsildarı ve aynı zamanda sarayın başkapıcı vekili Ali Ağa tarafından 1801 yılında yeniden inşa 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ettirilir 5 . Çarşının ortasında bulunmasından ötürü de halk arasında Orta Cami ismi ile de anılmaktadır. Caminin orijinal olan mihrabı 20. yüzyıl başlarındaki tamir esnasında sökülür ve bir süre atıl vaziyette cami çevresinde kalır 6 . Bu mihrap 1945 yılında inşa edilen Selimiye Camiine monte edilir. Kitabe şöyledir. 

"Tayyar Mahmut Paşa' ya ger muin oldu Hûda her zaman 

Fukara duasına mazhar oldu Sultan Selim Han İki alemde mededin olsun ala ve ömrün ula Himem-i devlet bu camii şerif-i mücedded eyledi bina ve ihya 

Ana Canik Muhassal vekili ser-bevvab-ı dergahı ali Ali Ağa 

Ba avni bari nev inşanın oldu Ali Ağa kaili Hacı Mustafa zade Salih Ağa eddallu alel-hayr Şermi tarihe eyledi mübaderet mamur olan dünya ve ahret 

Her kim teşrüf edüb ger okur ise bu ebyatı Noksan değil belki me'mulden ziyade eder inamatı 
1216 

Ordu'nun ilk mescidi olan Abdullah Reis Mescidi ise 1782 yılında inşa edilmiştir. Ancak, bu eser yıkılmış olup yerinde, 1990'da yapılan Otel Belde faaliyet göstermektedir. 



5 http://www.kenthaber.com/ 

6 Ali Baş. Ordu'da Osmanlı Dönemi Camileri 



19. asır 



Bugünkü Ordu'nun temelleri de gelişmeler çerçevesinde kıyıdaki Bucak köyü merkezli olarak atılmış olur 7 . 1807 tarihli Ali Ağa vakfiyesinden anlaşıldığına göre, seyyid el-Hac İbrahim Ağa Cami namaz kılınamaz hale geldiğinden, Bucak iskelesinde Canik muhassılı Tayyar Mahmud Paşanın vekili Ali Ağa buraya yeni bir cami yaptırır 8 . Bugün mevcut olan ve 
Orta Cami diye bilinen bu caminin kitabesi 1801 
tarihlidir. İskele, cami, pazaryeri üçlüsünün teşkilinden sonra meskun olmayan bölgede her millete ait evler yapılır ve göçlerle nüfus yoğunluk kazanır. Böylece burası bir kasaba halinde oluşmaya başlar. Kirazlimanı Mahallesinde Abdullah Reis mescidi (1782), sebze pazarı arkasında Mustafa Bey çeşmesi (1816), Orta Caminin az ilersinde Hazinedarzade Osman Paşa'nın inşa ettirdiği ve daha sonra Kadiri Tekkesi olarak kullanılan medrese (1827-1842), Selimiye Mahallesinde Yusuf Ağa çeşmesi (1832), Bülbülderesi Köprüsü (1840), Kiraz limanında Soğuksu çeşmesi (1842), Zaferi Milli mahallesinde Ermeni Kilisesi (1842), ve daha sonra İsmet Paşa ilkokuluna dönüştürülen Ermeni okulu 



7 Bucak, günümüzde Ordu'nun mahallelerinden biridir. 

8 Tayyar Mahmud Paşa'nın 1808 tarihindeki katliyle, Canikli 
Ali Paşa'nın kurmuş olduğu hanedanın yaklaşık elli yılı bulan Kuzey ve Doğu Anadolu'daki hakimiyeti sona erer. Tayyar Mahmud Paşa'nın Çarşamba'da yaptırdığı bir cami-i şerif ile medresesi ve bunlara ait vakfı vardır. 
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(1858), Sahil yolu üzerindeki Rum kilisesi 9 yapılır, 1923'te ortaokula dönüştürülen rüşdiye (1867) ile Düz ve Elmalık mahallelerinde birer Rum kiliselerinin (1868) temelleri atılır 10 . 

1868'de Bucak belediyesi kurulur. 1869'da şehre Ordu ismi verilir. 18 72 'de Memleket Sandığı kurulur ve bu sandık 1890'larda Ziraat Bankası şubesine dönüştürülür 11 . 1878 tarihli Trabzon salnamesine göre, 



9 Taşbaşı Mahallesi, kentsel SİT alanı içerisinde yer alan kilise 
doğu-batı istikametinde, dikdörtgen tarzında yapılmıştır. 
Doğuda büyük bir apsis, yanlarda iki küçük apsis bulunmaktadır. Kilisenin ana mekanı iki sıralı üç sütunla üç nefe ayrılmıştır. Kilisenin semerdam çatısı, sütunlarla desteklenen kemerlerle taşınmaktadır. Tamamı kesme taştan yapılmış, (kubbe hariç) günümüze kadar ayakta kalabilen, bir bazilika şeklinde yapıdır. 1853 yılında yörede yaşayan Rumlar tarafından yapılmıştır. Bugünkü kalıntılardan kilisen kuzeyinde ikametgah binaları, okul vb. sosyal mekanlar yer aldığı anlaşılmaktadır. 1937-1977 yılları arasında cezaevi olarak kullanılmıştır. 10 Nisan 2000 tarihinden itibaren Kültür Merkezi olarak kullanılmaktadır. 

10 Düz Mahalle Kilisesi (OBKT Sahnesi), Düz Mahalle 
Sinema sokakta yer almaktadır. 19. yüzyılın ikinci yarısından sonra yapılmış, dikdörtgen planlı ve yuvarlak tonozla örtülü ve kesme taştan inşa edilmiştir. Girişi renkli taşlarla ve bir bordür ile çevrilidir. Uzun bir süre Ordu Belediyesi'nce itfaiye hizmet binası olarak kullanılmış daha sonra restore edilmiş ve günümüzde Ordu Belediyesi 75. Yıl Cumhuriyet Sahnesi olarak hizmet vermektedir. 

11 1863 yılında çiftçilerin oluşturduğu kaynakla, Mithat Paşa 
öncülüğünde devlet eliyle ve devlet himayesinde kurulan ve adına "Memleket Sandıkları" denilen organizasyon daha sonra 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kaza merkezinde dört medrese, on beş çeşme, üç hamam, iki şadırvan bulunmaktadır. 1877-78 Rus Harbi sonrasında Ordu'ya Kafkasya'dan önemli ölçüde göçler olur. 1 883'te şehrin önemli bölümü yangın felaketine maruz kalır. Gece başlayan yangın, ertesi günü öğleye kadar devam eder ve itfaiye teşkilatı da olmadığından ne kadar ahşap bina varsa hepsi yanıp kül olur. Yalnız, etrafı boş olduğundan Orta ve Yalı Camileri yanmamıştır. Ayrıca, Şadırvan civarında bulunan birçok yapı, Rum ve Ermenilerin olup taştandır. O sebeple bu yapılar yangında kısmen zarar görür. Çarşı merkezi, hemen hemen tamamıyle yanmış, Ordu şehri adeta yok olmuştur. 

Kaymakam dahil halk ve yöneticiler Çambaşı Yaylasına göç eder, hapishane de oraya nakledilir. Bu vesileyle ilk imar planı yapılır ve şehir yeniden kurulur. 
Trabzon Valisi Sırrı Paşa ile Sivas valisi Halil Rıfat Paşa'nm ortak çabalarıyla Ordu Sivas karayolu (1885) açılarak iç kesimle bağlantı sağlanır. Bugün müze olarak kullanılan Paşaoğlu Konağı 1896'da yapılır. 

1860 yılında Ordu nüfusunun 39.500'ü 
Müslüman, 8.680'i Rum, 3.000'i Ermeni'dir 12 . 

1869'da Trabzon Vilayeti Mutasarrıflığının Bucak Kaymakamlığına gönderdiği yazıyla Hasan Ağanın tayini sakıncalı görülse de başka çare olmadığı 



menafi sandıklarına dönüştürülür. Bilahare, Ziraat Bankası şubeleri haline getirilir. 

12 Nazım Kuruca. XIX. Yüzyılda Trabzon Gümrüğü ve Çevre 
Ticareti. Doktora Tezi. Marmara Ün. İstanbul. 2003 
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gerekçesiyle belediye reisliği onaylanır. Böylece ilk olarak Ordu Belediyesi reisliğine Kaza İdare Meclisi tarafından mümeyyiz olarak tanınan Hasan Ağa tayin edilmiş olur. Daha sonra, Belediye meclisinde alman kararla 1869 yılı içinde kasabanın Bucak olan eski adı Ordu olarak değiştirilir. 

Şehir bir yandan Bülbül Deresi'nin, diğer taraftan Boztepe'den gelen derelerin çarşı kısmında meydana getirdiği bataklık ve yer yer çukurlarla kaplı bir bölgede kurulmuş ve Boztepe eteklerine doğru yayılıp genişlemiştir. 1875'lerden itibaren Ordu şehrinde sıtma hastalığı tüm Orduluların korkulu rüyası haline gelir. 
Birçok insan, bu nedenle hayatını kaybetmektedir. 
Bunun üzerine, kaza erkânı ve zenginler, yaz aylarında Çambaşı Yaylası'na çıkmaya ve eylül-ekim aylarında da şehre dönmeye başlamışlardır. 

Yaylaya bir kaymakamlık binası yapılmıştır. Şair ve bilahare belediye başkanı ve müftü olan Tıfli Efendi, yaylada Şu'un-i Dâhiliye (İç Haberler) adıyla el yazma bir gazete çıkarmıştır. 

Çarşı çoklukla deniz seviyesinde veya deniz seviyesinden daha alçakta yer almaktadır. Bu durum ise fırtınalı havalarda, dalgaların kıyıdaki ahşap barakaların kapılarına kadar yayılmasına ve bu işyerlerine zorlukla girilmesine sebep olmaktadır. Kurulduğu ilk yıllarda kasabanın çarşı kısmında düzenli bir cadde ve sokak olmadığı gibi herhangi bir altyapı da mevcut değildir. 
İşyerleri baraka tipi yapılardan meydana gelmektedir. Bu yapılar tamamen ahşaptır, çatıları ise yayla evlerinin 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üzerlerindeki gibi çoklukla ince çam tahtalarıyla örtülüdür. Caddeleri çakıl taşlarıyla döşeli olan kasabanın en geniş caddesi iki metre civarında olup ara sokaklardan yan yana iki kişi geçerken oldukça zorlanmaktadır. Boztepe'nin "Evliya Yanı" adı verilen, şehre hakim durumdaki geniş sırtlarında çoğu Ermenilere ait olan ve önlerinde büyük gürgen ağaçları bulunan bir dizi yazlık ev bulunmaktadır. Boztepe'nin zirvesindeki hafif meyilli geniş düzlük alanda da sayfiye evleri yer almakta, burada içme suyu kaynakları bulunmakta, at ve katır gibi hayvanlarla buradan şehre su taşınmaktadır. 

1883 yılı Temmuzundaki yangın felaketinden çok 
az sayıda bina kurtulmuş ve çarşı esnafı, tüccar ve halk bu yangından büyük zarar görmüştür. Yangından sonra kasabada hiç vakit kaybetmeden imar faaliyetlerine başlanır. Trabzon valisi Süruri Paşa Ordu Kasabasına şehrin yeniden planlanması ve imarının yapılması için Mustafa Efendi ve Çmgıryan Efendi adlarında iki kondüktör (mühendis) gönderir 13 . Ebniye Kanunu'na uyularak Ordu şehir planı hazırlanır 14 . Ve bu plana elden geldiğince uyulmaya çalışılır. 



13 Ali Sururi Paşa (1822-1891) hakkında 'Evliyalar Şehri 
Manisa'da bilgi verilmiştir. 

14 1882 tarihli Ebniye Kanunu'nda deprem ve yangına karşı 
dayanıklı olmayan binaların yıkılmasına karar verilmiş ve yapılan incelemelerde dayanıklı, sağlam olmayan binalar için sahiplerine gönderilen ihtarnamelerin ardından yıkımlarına başlanmıştır. Bu kanun sokakları sınıflandırarak genişliklerini 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Yangından sonra Ordu Belediyesi şehri yeniden imar edebilmek için hızlı bir şekilde çalışmaya başlar. 
Öncelikle şehir içinde bulunan mezarlıklar kaldırılır ve buraları birer meydan haline getirilir. Şehrin imarında yer alan bataklıkları kurutmak için lağımlar düzenlenerek dereler için geniş kanallar yaptırılır, bu kanalların üstü örtülerek üzerinde cadde ve sokaklar açılır. Ayrıca Ordu'da yetiştirilen ürünlerin deniz yoluyla dış pazarlara ulaştırılması için iki iskele, bu iskelelerin yanlarına ise gümrük binası, depolar ve acentelikler inşa ettirilir. Felekzade Süleyman Ağa'nm belediye reisliği döneminde, çarşının düzenlenmesi ve bataklıkların doldurulması amacıyla deniz kıyısı ile çarşının iç kısmı arasında bir demiryolu hattı döşenerek, insan gücüyle yürütülen küçük vagonlarla deniz kıyısından kum ve çakıl çekilip şehir içinde kalan bataklıklar kurutulmaya çalışılır 15 . Birçok mahalle ve semtlerde ara sokaklara kaldırımlar yapılır ve mahalle aralarındaki sokakların hemen tamamı taşla döşenir. 
Süleyman Ağa 1898'de bu görevi kabul ederken "kenti yeniden inşa etmek, modernleştirmek için yardım 



tespit etmekte ve bu nispetlerden daha dar olanların da icabı halinde bedelsiz bir kamulaştırma ile alınacağı, ancak fazla alınan yerler için bedel verilebileceği prensibini koymuştur. 
15 Ordu'da yaylaların ağası olarak bilinen Felo Süleyman 
Ağa'nın (1850-1923) o yıllarda şehirden Çambaşı Yaylası'na kadar atı ile bir başkasının toprağına basmadan gittiği anlatılır. 
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edilmesini" şart koşmuştur. Bu süre içersinde zabıta memurluğunu kuran Ağa'nm belediye çalışanlarının ücretini de kendisinin ödediği söylenir. Yeni yüzyıla girildiğinde, belediye, deniz kıyısındaki gölcükleri, bataklıkları kumla doldurma çalışmasını yürütmektedir. 
Tahıl Pazarı'nın bulunduğu yerdeki sazlık ve bataklık için de çalışma yürüten Süleyman Ağa, asrın hemen başında bu bataklığı kurutmak için halkı da seferber etmiş, herkese ya dört gün burada çalışma ya da ücretini ödeme zorunluluğu getirmiştir. Belediye başkanı, kentin bugün sahip olduğu cadde ve sokakların da önemli bir bölümünü, o dönemdeki imar kanununa dayanarak açtırmış ve genişletmiştir. Ne var ki, bu da arsasının bir bölümü cadde ya da sokağa gidenlerin büyük tepkisine yol açacaktır. 

1901 'de Boztepe yamaçlarındaki kaliteli içme 
suyu, şehrin ihtiyacını sağlamakta yetersiz kalmaya başlamıştır. Yazın bütün çeşmeler kurumuş, yakın köylerden atlar ve katırlarla fıçılar içinde su getirilip satılmaya başlanmıştır. 

Süleyman Ağa'nm belediye başkanlığından ayrılmasından hemen önce, sıtma ve tifo hastalıkları salgına dönüşür. Trabzon'dan gelen ve inceleme yapan yetkililer, çözümü çevredeki bataklık ve gölcüklerin kurutulmasında bulurlar. Özellikle bugünkü 19 Eylül Stadyumu ve Sebze Pazarı'nın yerindeki bataklıklar, sazlıklar ve arsalar sivrisinek kaynağıdır. Şehir merkezindeki bu yerlerin kurutulup yapılaşmaya açılması, buralarda mısır, soya yetiştiren sahipleri 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tarafından engellenmektedir. Kamulaştırma için de ödenek yoktur. Ödeneksizlik yüzünden bu konuda herhangi bir çalışma yapılamaz ve bu bölge bir süre daha olduğu gibi kalır. 

Felekzade Süleyman Ağa yüzyılın hemen başında, 1902'de belediye başkanlığı görevinden ayrılır. Bu ayrılışta, kenti yeniden düzenleme çabalarına gösterilen direnç ve tepkinin etkili olduğu bilinmekte, ancak kaymakamla anlaşmazlığı düştüğü de görülmektedir. Bu anlaşmazlık, Süleyman Ağa'nm bir yıl sonra kısa süreli de olsa tutuklanmasını getirir. Süleyman Ağa'nm hazineye olan borçları bu tutuklamaya neden olmuştur. 

Süleyman Ağa, belediye başkanlığından ayrılmıştır ama, "kaza idare meclisi" üyeliği sürmektedir. Bu görevdeyken, 1904'te bir vergi yolsuzluğunu araştırmak üzere Gölköy'de görevliyken silahlı saldırıya uğrayıp yaralanır. İstanbul'a giderek tedavi görür ve yeniden sağlığına kavuşarak Ordu'ya döner. 1895,1899,1900,1907 yıllarında Bld. Bşk.lığı görevinde bulunmuştur 16 . 

1912 yılında ilk kez kasabaya itfaiye tulumbası 
getirilir ve şehirde oturanların ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede bir mezbaha açılır. 

Cuinet çalışmasında, Trabzon vilayetine bağlı Ordu kazası hakkında şu bilgileri verir 17 . Şehirde sekiz erkek iki kız okulu vardır. Bu okulların üçü Müslüman, 

16 Kemal Saylan. 1868-1914 Döneminde Ordu Kazası. Yüksek 
Lisans Tezi. 2007. KTÜ. Trabzon 

17 Cuinet Vital. La Turquie d'asie. I.Cüt 
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dördü Rum, ikisi Ermeni ve biri de Protestan okuludur. 
Hükümet konağı, iki cami, isimlerini Grek mahallelerine veren üç Rum kilisesi, ve bir Ermeni kilisesi bulunmaktadır. 

XIX. yüzyılın sonlarında kasabada bir gümrük, bir fener, bir karantina, bir telgrafhane, bir tabya, 15 çeşme, iki şadırvan, bir medrese, beş İslam mektebi, bir rüşdiye 
mektebi, bir cami, 28 oda, bir hamam, 17 fırın, 158 
mağaza, 273 dükkan, bir hükümet konağı, 854 hane, dört Ermeni mektebi, dört Rum kilisesi, iki Rum mektebi, 
dört İslam mezarlığı, iki kuyu, bir yer mahzeni, 21 
kahvehane, bir arak (rakı) fabrikası, sekiz meygede, bir salhane, bir boyahane, bir değirmen, iki kireçhane, bir taş ocağı, 60 bahçe, 58 arsa, bir fındıklık, 309 tarla, iki çayır, iki çalılık, 12 koru, 43 orman, üç ahır ve dört meydan bulunmaktadır. 

1888 tarihli salnamede Ordu kazasmdaki mekteb-i 
rüştiyelerden ayrıntılı olarak bahsedilmektedir 18 . Buna göre, Ordu Mekteb-i Rüştiyesi, Bolaman Nahiyesi, Perşembe Nahiyesi, ve Habsemana Nahiyesindeki 
rüşdiyelerde toplam 165 talebe bulunmaktadır. 1903 
Maarif Salnamesinde Ordu'da bir mülkiye mekteb-i rüşdiyesi yer alır. Ordu'daki rüşdiyeler 1879, 1880, 1881, ve 1884'te inşa edilir. 1899 Maarif Salnamesine göre, Ordu'daki medresenin banisi Hazinedarzade Osman Paşa olup medrese de Osman Paşa ismiyle 



18 Hayrettin ARICI. XIX. Yüzyılda Trabzon Vilayeti'nde 
Eğitim. Yüksek Lisans tezi. Atatürk Üni. Erzurum. 2006 
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anılır . 1317 tarihli maarif salnamesine göre, 239 
talebesiyle Trabzon vilayetindeki en fazla öğrenciye sahip olan medresedir. 

Aziziye (Yalı) Camii' nin ilk halinin ahşap olduğu nakledilir. Yıkılmaya yüz tutunca zamanın ileri gelenlerinden Kadızade Hasan Efendi tarafından tamamen kesme ve moloz taş malzeme ile 1890'da yeniden inşa ettirilir. 

Hamidiye (Hükümet) Camiinin inşamda ahşap ve taş malzeme birlikte kullanılmıştır. Ordu Saray Mahallesi, Kışla Caddesi üzerinde Vilayet Binasının yanında bulunan bu caminin temeli Mir Mehmet Ali Bey tarafından 1889 yılında atılır ve cami sonraki yıllarda tamamlanır. Küçük ve kare planlı yapının, Bağdadi iç kubbesi bulunmaktadır. Eski Ordu Belediye Başkanı müderris ve şair Tıfli Efendi tarafından yazılmış bir kitabesi vardır 20 . "Rıza Efendi zamanı Mahmut Bey otuz 



19 Taşkın Ünal. 1317 (1899-1900) Maarif Salnamesi'ne Göre 
Trabzon Vilayeti'nde Eğitim Kurumlan 

20 

Asıl adı Hasan Tahsin olan Tıfli Efendi, ailece Ordu'nun Biben (yeni adıyla Topluca ) köyündendir. Edebiyatla bilhassa şiirle meşgul olmuş, şiirlerinde Tıfli mahlası kullandığı için, hemen her yerde Tıfli adıyla tanınmıştır. 1849 tarihinde, babası Hasan Sıtkı Efendi'nin naib olarak bulunduğu Mudurnu kasabasında dünyaya geldi. 1869 tarihinde memuriyet hayatına girdi; ilk defa Trabzon'un Mektubi kaleminde vazifeye başlayan Tıfli Efendi, bir süre Erzurum'da, tekrar Trabzon'da, oradan da babasının naib olarak bulunduğu Giresun'a gelerek Tahrirat Kitabetinde çalıştı. Amasya Mahkemesi' nde, Mecitözü Mal Müdürü, Fatsa nahiyesi naib vekilliğinde de vazife yapan Tıfli Efendi, 1874 yılında Ordu 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yıl evvel koymuştu temeli. Yaptı kaim makam Çordanzade Lazistani Mir Mehmet Ali Baş keser tarihe cihan Tıfli zehi ibadethane pek münceli. Sene 1307" 

Eski Pazar Ordu'nun ikinci yerleşim yeridir. Eski 
Pazar Camii ve Hamamları dikdörtgen planlıdır. 1380 
yıllarında Hacıemiroğulları tarafından inşa edildiği tahmin edilmektedir. 1781 yılında Şebinkarahisar mutasarrıfı Hüseyin Battal Paşa tarafından onarılmıştır 21 . 



Emanet aşan Baş Kitabetine tayin olundu; 1875'te Ordu'nun 
Tirebolu kazası Mal Müdürlüğü 'ne geçti. 1876 - 1877 
Osmanlı - Rus Harbi" nin çıkması üzerine, gönüllü olarak Kafkas cephesine gitti. Savaştan sonra Ordu'ya döndü; 1878'de Ambar Memuru, 1880'de Ordu Kazası Baş tahsildarlığı; aynı yıl Ordu Mahkemesi Baş Kâtipliği vazifelerinde bulundu. 1881'den 1884'e kadar Ordu Kazası Tahrirat Katipliği yaptıktan sonra istifa ederek, babasının köyü olan Biben'de bir medrese kurarak burada gönüllü olarak ders vermeye, çevredeki köylerin gençlerini yetiştirmeye başladı. 
Tıfli Efendi 1897 yılında Trabzon Valiliğince Ordu Belediyesi Başkanlığına tayin olundu. Bu vazifede 1 yıl kalan Tıfli Efendi, aynı yılın sonlarına doğru istifa ederek, tekrar Biben'deki medresesine döndü. 1900 tarihinde, kendisini Ordu Kazası Müftülüğü" ne tayin ettiler. Bu vazifede 7 yıl vazifede kalan Tıfli Efendi 1907 tarihinde Ordu Müftüsü iken vefat etmiştir. Ayrıca, Tıfli mahlasını kullanmış olan XVII. 
Yüzyılda yaşamış Trabzon doğumlu bir şair (Tıfli Ahmed Çelebi) daha bulunmaktadır. 

21 Canikli Ali Paşa'nın oğlu olan Hüseyin Battal Paşa Tayyar 
Mahmud Bey ile beraber dokuz yıl kadar Ruslar'ın elinde esir kalır. Kaldığı şehire onun adına ithafen Battalpaşinks adının verilmesi ve affedilmesinde Rus Çarı I.Pavel'in de rolü olması, hakkındaki olumsuz iddiaları güçlendirmektedir. "Canikli Ali Paşa. Doktora Tezi. Rıza Karagöz. 1998. Samsun". 
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Zelzeleden harap olan cami yüzyılın başlarında tekrar tamir edilir. Ne var ki, eski camiden günümüze sadece 
giriş kapısı ve portali kalmıştır. Minaresi ise 1877 
yılında inşa edilen eski minarenin kaidesi üzerine yapılmış, 1994 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılmıştır. 

Şakir Efendi' nin kabri, Merkez Selimiye mahallesinde Orduspor kulübünün hemen yanında bulunmaktadır. Buradaki yedi kabirden altısı Kadiri şeyhinin müritlerine aittir. Aslen Buharalı olan Şeyh Şakir Efendi, bugün 2 nolu Sağlık Ocağının yerinde bulunan Osman Paşa Tekkesinde Kadiri şeyhi olarak bulunmuştur. Etrafı duvarla çevrili olan kabristanın içinde selvi ağaçları vardır. Kabirlerin etrafı mermerle çevrilmiştir. Türbenin etrafı sonradan yapılmış duvarlarla çevrili olup üzeri açıktır. Herhangi bir mimari özellik taşımamaktadır. 

Buharalı şeyhin memleketinden göç ederek önce Kırım'a geçtiği, burada bir müddet kaldıktan sonra Ordu'ya gelip yerleştiği bilinmektedir. Hiç evlenmemiş olup Trabzon Valisi Haznedarzade Osman Paşa'nm inşa ettirmiş olduğu Osman Paşa Medresesi'nde yıllarca müderrislik ve Kadiri Tekkesi Şeyhliği yapar 22 . Çok 



Aile mensuplarından Hazinedarzâde Süleyman Paşa, Osman Paşa, Abdullah Paşa ve Haznedarzade Ahmed Paşa gibi kişiler, cami, medrese ve mektep yaptırmak suretiyle bölgeye dinî ve eğitim sahasında önemli katkılarda bulunmuşlardır. 
Özellikle Haznedarzade Abdullah Paşa'nın çeşme ve su yolu 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sayıda talebe yetiştirir . Hem bir veli olarak görülür hem de bir din alimidir. Eskiden beri kabrini ziyaret etmek yörede gelenek haline gelmiştir. Nakledilir ki, bilhassa evlenme çağı geçmekte olan kızlar, sabah namazında kabrini ziyaret ederek dua ederlermiş. Ancak, günümüzde bu geleneğin hemen hemen kaybolmuş olduğu söylenir. 

Hakkında birçok menkıbe anlatılan Şakir Efendinin mezar kitabesinde şunlar yazılıdır. 

"Hüvel Baki. İlmi ile amil mürşid-i kamil. 
Merhum ve mağfur Buharalı Hacı Şakir Efendi 'nin ruhuna Fatiha- 1293 (1877)" 

Diğer kitabeler, 

1 - Ziyaret eden adab ile ey ihvan (kardeşler ziyaret 
etsin) Gurup etti bu yerde Nur-i İrfan (İrfan ışığı burada 

yatıyor) ulûm'u zahir ve batın ilimde en önde Etti 

Hakk' a can teslim. Ruhuna Fatiha 

2- Hacı Mustafa Efendi'nin eyvah. Ömür bağında bir tek gonca bitti. Sekiz ay hasta kaldı. Dokuz ay 



gibi kamu tesislerinin yapımına yönelik faaliyetleri de vardır. 
Osman Paşa'nın Trabzon'da yaptırmış olduğu cami dışında Samsun'da kendi adıyla anılan bir medrese, dersane ve dekakin vakfı daha vardır. 

23 Kadiri tarikatına mensubiyeti itibarıyla Şeyh Abdurrahim 
Ünyevi'den söz etmek yerinde olacaktır. Ünye doğumlu Abdürrahim Efendi'nin ataları da Buhara'dan gelmiş olup Şakir Efendiyle aynı tarikatın temsilcileri olması hasebiyle dikkati çeker. Abdürrahim Efendi genç yaşında İstanbul'a gitmiş ve 1856 yılında orada vefat etmiştir. 
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olduğunda ömür bitti. Sevab versin Hûda Allah on misli ile. Ruhuna Fatiha 

3- Tarikat-ı Aliye-i Kadiriye (Yüce Kadiri Tarikatı) Meşayihinden merhum Derviş Ahmetzade 
Şeyh Ali Osman Baba. Ruhuna Fatiha. 1894 

4- Tarikat-ı Aliye-i Kadiriye Müridanmdan Mehmet Kalf azade Merhum Mustafa Baba. Ruhuna 
Fatiha 1901 

5- Fenadan Beka'ya eyledi rıhlet. Hak eylesin makamını Cennet. Merhum ve mağfur Giresun Ulema-i 
benammdan Hacı Ali Efendi. Ruhuna Fatiha. Sene 1901 

6- Gitti dünyadan Beka'ya bu mürüvvet madeni. 
Cennet-i Firdevse vasıl ede merhumu Hûda. Beldenin rükn-ü azimi idi zatı mükkerremi. Allah günahlarını affetsin. Ruhuna Fatiha. 



20. asır 



Maarif Salnamesine göre 1900 yılında şehirde Hazinedarzade Osman Paşa'nm yaptırmış olduğu Osman Paşa Medresesinde 239 talebe bulunmaktadır 24 . 
Medresenin banisi Osman Paşa Süleyman Paşa'nm büyük oğlu olup Kapıcıbaşı ve Canik muhassılı olur 25 . 
1827 'de mirahor payesi alıp vezir rütbesiyle Sivas ve bir 



24 Ünal Taşkın. 1900 Maarif Salnamesine Göre Trabzon 
Vilayetinde Eğitim Kurumlan 

25 Süreyya, Sicill-i Osmani, 4,cilt. Sh. 1306 
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hafta sonra da Trabzon valisi tayin edilir. 1832'de Mısır Harbinde görevlendirilir. 1841'de Trabzon'da vefat eder ve İmaret mezarlığına defnedilir 26 . Osman Paşa da babası gibi vakıf faaliyetlerinde yer almıştır 27 . 

Ordu'da ilk matbaa 1910 yılında Ağyazar isimli birisi tarafından kurulur 28 . Bu matbaanın Suşehri'ndeki kolordu emrine alınması ile aynı yıl içinde Karnık Kalaycıyan 'Petek' isimli matbaayı kurar. Petek matbaası elle işleyen küçük pedallı bir makineden ibarettir. Şehirde ilk esaslı matbaa ise 1919'da faaliyete geçer. O sıralarda bir gençlik teşekkülü olan İnkılab-ı İçtima-i Kulübü memlekete bir matbaa kazandırmak amacıyla 1.200 kuruşa matbaa satın alır. Ordu'da ilk olarak 1919 yılında yayınlanan ve 1922 yılma kadar yayımını sürdüren Güneş Gazetesi, 1920 yılında çıkan ve 1921 yılma kadar haftalık olarak yayınlanan Bucak, 1922'de Azim, 1923'de Muvaffakiyet-i Milliye, Beyan-ı Hakikat, 1925 'de Tekamül, 1926 yılında Hadim-i 



26 Gülbahar Hatun Camii adıyla anılan İmaret Camii 
Trabzon'da Atapark'ın güneyinde yer alır. Zamanla, etrafındaki Medrese, İmaret, Mektep, Darü'l-Kurra ve Türbe ile bir Külliye oluşturmaktaydı. 1935-1939 yılları arasında görev yapan Umumi Vali Tahsin Üzer' in emirleriyle çok sayıda türbe ve mezarlık gibi, Hatuniye Medresesi ve İmaret Kabristanlığı da ortadan kaldırılmıştır. Bugün sadece cami ve doğusundaki Gülbahar Hatun' a ait türbe ayakta kalmıştır. 

27 Abdullah Bay Trabzon Eyaletinde Mütegallibe Hareketleri 
ve Ayanhk (1750-1850), Doktora Tezi, Atatürk Üni., 
Erzurum, 2008 

28 www.ordukulturturizm.gov.tr/ 

19 



Cumhuriyet, 1927 yılında Güzel Ordu gazeteleri hep bu matbaada basılır. 

Geçen yüzyıl başlarında Kumluk denen yerde (Merkez Postanesinin ve Belediye Konservatuarı 'nm bulunduğu alan) büyük ve estetik şahidelerin yer aldığı mezarlıkların olduğu bilinmektedir. Şehrin daha başka yerlerinde tarihi mezarlıklar da mevcuttur. Ayrıca, yine o tarihlerde Ordu merkezde yaşayan Ermeni ve Rumlara ait mezarlıkların olduğu da yine bilinen bir gerçektir. 



Ve diğerleri 



Hatipli Mezarlığı, merkez ilçeye bağlı ve merkeze üç km. mesafedeki Hatipli Köyü'nün kuzeydoğusundaki sırt üzerinde bulunan 60 dönüme yakın bir arazide yer almaktadır. Mezarlık içerisinde, Osmanlı Dönemine ait mezar taşlarının yanı sıra, Türklerin Orta Asya geleneklerinden devam ede gelen Balbal tipi mezar taşlarının yer aldığı birçok mezar da bulunmaktadır. Bu mezarlardan birkaçı, yöre halkı tarafından adak mezar olarak da kullanılmaktadır. 

İl merkezine dört kilometre uzaklıktaki Eskipazar köyü, Hacıemiroğulları döneminde beyliğin merkezidir. 
Burası vaktiyle pek çok devlet adamı ve önemli kişinin yaşadığı bir yerdir. Bu köyün Sayharman ismiyle bir mahallesi bulunmaktadır. Anlatılır ki, bu mahallede yaşayan bir çoban her zaman olduğu gibi bir sabah erken 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saatlerde koyunlarını otlatmaya götürür . Yeşil sarıklı, ak sakallı bir ihtiyar çobanın yakasından tutarak, "Her gün koyunlarınla beni çiğniyorsun.", diyerek bağırıp çağırır. Sonra da bir anda ortadan kaybolur. Çoban neye uğradığını anlamaz. Hemen arazi sahibini bulur ve durumu ona anlatır. Arazi sahibi ise sürekli kendisinin ve ineklerinin hastalandığını, tavuklarının öldüğünü söyler. 
Sonradan burayı çiğnediği için bir kişinin kör, bir kişinin de sara hastası olduğu anlaşılır. Böylece burada bir ermiş kişinin kabrinin bulunduğu öğrenilir. Hemen kabrin yeri belirlenir ve üzerine türbe yapılır. Türbenin çevresi de çevrilip üzerine bir çatı inşa edilir. Bu türbe günümüzde çevrede yaşayanların pek çok hastalık ve dilek için ziyaret ettiği bir yerdir. 

İl merkezine 61 km. mesafede bulunan Çambaşı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1991 yılında Yayla merkezi ilan edilir. Diğer taraftan, Çambaşı Kasabasında bulunan tarihi mezarlıktaki kitabeler buranın çok eski bir mazisi olduğunu göstermektedir. 
Çambaşı Yaylasının en yüksek tepelerinden biri olan Seyid ve Eğriçan Tepelerinde bu tepelere isimlerini veren birer evliya kabri bulunur. 

İl merkezine 14 km. mesafede bulunan Yukarıtepe köyünde Kılavuz Evliyası ismiyle anılan bir yatır bulunur. 

Şahincili mahallesinde Tasdi bek Evliyasından söz 

edilir. 



kurums al .kulturturizm. gov.tr/ 
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Şehir merkezine 10 km. mesafede bulunan Uzunisa köyünde Boz Evliyası isimli bir türbe bulunmaktadır 30 . 



Uzunisa köyü basın tarihimizde bir ilke de imza atar. 1927 
yılında yayın hayatına başlayan Güzelordu Gazetesi, 1929 
yılından itibaren Gazeteci Bilal Köyden' in kendi imal ettiği tahta makine ile ilk defa köyde yayınlanan bir gazete olarak tarihe geçer. Gazeteyi basan makinenin uzunluğu 
2,yüksekliğil,5 metre olup, ağırlığı 35 kilodur. Sahife yatağı 2 
demir yay üzerinde hareket eder. Dişliler karyola çubukları bükülüp çivilenmek suretiyle vücuda getirilmiştir. Makine o dönemde 750 kuruşa mal olmuştur. Gayet hassas ayarı çok kolay, şimdiye kadar bin hesap 27,900 defa hareket ettiği halde arıza yapmamış. Tabı zahmetli olmasına rağmen saatte 
140 nüshanın her iki tarafını basmaktadır. Kumpas tahtadan; 
çift balya kuşağından antenlinler mukavvadandır. Merdane kalıbı tenekeden, garanitorlar tahta parçasındandır. Tezniyat (süsleme) yerine (s,Ş) harfleri kullanılmaktadır. Gazetenin başlığını ve diğer klişelerini ise şimşir ağacından ortaokul 
resim öğretmeni Mehmet Rıfat (Ataoğlu) yapardı. 28 
Kasıml928'de 55. sayısının ardından kapanan Güzelordu, 25 
Mart 1929'da Uzunisa köyünde bu tahta makine aracılığıyla yeniden yaşam bulur. Kendisinin deyişiyle "Bu ömür törpüsü tezgâhının" başındaki mürettip, komşunun çocuğu Aziz "Atasoy"dur. Henüz çocuk yaştaki mürettip işi yetiştiremediği zamanlarda Bilal bey 'in eşi Nazime Hanım da harf dizer, sayfa bağlardı. Demokrat Parti dönemine kadar yayın hayatına devam eden bu Türkiye'nin ilk köy gazetesinin künyesinde şu bilgiler okunur. 
GÜZELORDU 

Her şeyden bahseder; haftalık siyasi gazete Sahip ve başmuharriri: Şehzade M. Bilal Seneliği 200 kuruştur. 
Gazete ilandan mesul olmaz. 
Gelen evrak geri verilmez. 
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Boztepe'nin eteklerinde il merkezine sekiz km. 
mesafede bulunan Yaraşlı Köyünde Tunik Tamı ve Koçan Dede Evliyaları bulunmaktadır. 

Uzunmusa adının üç kardeşten geldiği, Osmanlı döneminde yönetici sıfatıyla atanan Uzun Musa'nın il merkezine 17 km. mesafede bulunan Uzunmusa köyüne, Uzun Mahmut'un bu adı taşıyan Ulubey ilçesinin köyüne, Uzun İsa'nın da yine bu adı taşıyan köye yerleştikleri, daha sonra bu bölgelerin bu yöneticilerin adı ile anıldıkları rivayet olunur. Bu köylerde vaktiyle Güvenç Abdal dede ve talipleri bulunduğu söylenir 31 . 

Eski ismi Menşa olup il merkezine 12 km. 
mesafede bulunan Kökenli köyünde Şehitler Evliyası bulunur. 

Ayrıca, Ekizevyanı Evliyası gibi kısmet açma ve bereket dilekleriyle ziyaret edilen türbeler vardır. 



İdarehane: Takü'da N.53 
Nüshası 5, eskisi 30 kuruştur. 

Güzel ordu Gazetesi Arap harflerinden Latin harflerine geçilmesiyle yayınlarını harf devriminden sonra da devam ettirmiştir. 

31 http://alevicanlar.net/ 
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Akkuş Evliyaları 



1858-1892 yılları arasında, Sivas vilayetinin Samsun Sancağına bağlı "Karakuş" adıyla bir yerleşim merkezi olduğu bilinmektedir 32 . Karakuş topraklarına ilk yerleşenlerin, Samsun ili ve sahil ilçeleri ile Tokat ilinde vuku bulan sıtma salgını sonucu, yüksek ve serin olan bu yerlere göçenler olduğu tahmin edilmektedir. XV. Asrın başlarında Sivas ilinde meydana gelen çatışma ve karışıklıklar sonucu mecbur kalman göçler, kan davaları yüzünden kaçan aileler, Selçuklu, Anadolu Beylikleri ve Osmanlı dönemindeki savaş ve istilalar sırasında göç ederek gelen aileler kendilerine Karakuş'u mekan olarak seçerler. Akkuş ilçe olmadan önce 1892-1920 yılları arasında Karakuş bucağı olarak Samsun ilinin Ünye ilçesine bağlı kalmıştır. 1920 yılında Ordu'nun il olması 
üzerine Ünye ilçesi ile birlikte Ordu iline bağlanır. 1892 
yıllarında bucak merkezi olması ile de yavaş yavaş gelişmeye başlar ve 62 yıl aradan sonra ilçe olmaya namzet duruma gelir. 1954 yılında "Akkuş" adı ile ilçe olur. 

Tuzakköy Canik sınırı olup, Danişmentlilerin sınır karakoludur 33 . Anlatılır ki, Canik bölgesinin Türklerin eline geçmesinde büyük katkısı olan Melik Mehemmed (Muhammed) Gazi öldüğünde Tuzakköy 'e defnedilir. 
Ahşap türbede girişte sol köşede Melik Mehemmed 



http : //www . akkus .gov.tr/ 

http : //www . tuzakkoyuhaber.com/ 
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Gazi'nin çobanı ve aile fertlerine ait üç mezar daha bulunur. Rivayetlere göre, türbenin kuzey tarafında uc uca sıralı bulunan mezarlar Mehemmed Gazinin aile fertlerine aittir. Melik Mehemmed Gazinin Zünnun, İbrahim, Yunus isminde üç oğlu bulunmaktadır. 
Mehemmed Gazinin hanımı, Mehemmed Gazi öldükten sonra Sivas meliki olan küçük kaynı, yani Mehemmed Gazinin kardeşi Nizameddin Yağıbasan ile evlenir. Bu sebeple kabri burada yoktur. 

Melik Gazi (Emir Gazi) vefat edince (1 134) yerine büyük oğlu Melik Mehemmed (Muhammed) Gazi hükümdar olur. Abbasi halifesi Müsterşid-Billah ve büyük Selçuklu sultanı Sencer'in Melik Gazi'ye gönderdiği meşhur altın asa ve diğer hediyeler Melik Muhammed' e verilerek hükümdar ilan edilir. 

Anlatılır ki, Tuzakköy'de bulunan türbesinde yakın zamanlara kadar bu hediyeler duruyordu. Hatta asa o kadar incelikle işlemeli yapılmıştı ki güzelliğine hayran kalan halk ondan küçük bir parça keserek yüksük yaparlardı. Bu asanın 1990 yıllarında türbeden kaybolmuş olduğu nakledilir. 

İlçeye beş km. mesafede bulunan Çaldere'de, diğer adıyla Yazlukbelen medresesinin yapımına dair padişahın Hacı Yusuf Efendi'ye gönderdiği fermandan 
başka, Trabzon vilayetinden Mabeyn-i Hümayun' a 1891 
tarihinde gönderilen yazıda, Ünye'ye bağlı Çaldere köyüne bir camii ve bir medrese inşa edildiği, müderris ve caminin milletin hizmetine sunulduğu bildirilmektedir. 
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"Çaldere Köyü'nde ahalinin padişahımızın gölgesi altında dini duygularla yaptıkları Abdulhamit Han cennet mekan Hazretlerinin bir camii vardır. Bir de dershane ile beraber 24 odalı bir medrese inşa olunmuştur. Caminin hatipliğine ve medresenin müderrisliğine Es-seyyid El Hacc Yusuf Bahri Efendi 'nin Tarik-i ilmi ricalinden Deryazade Mehmet Efendi tarafından ifa olunmak üzere Sadullah Bey Medrese 'sinin rüusu Yusuf Bahri Efendi ve mahallince seçilerek Sadullah Bey Medresesi 'ne bağlı olarak derslere başlaması üzerine hemen otuz beş kadar ilim talebesi meskun medreseye dahil olmuştur. Daha sonra da medrese dolmuştur. Her odada üçer kişi kalmak üzere tertip edilmiştir. Bu durum padişahımıza II. Abdulhamit Han Cennet Mekan Hazretlerine dualar edilmesine sebep olmuştur. Medrese seferberliğe kadar faal bir şekilde devam etmiştir :" 

Akkuş medresesi Müderrisi Deryaoğlu Mehmet Efendi aslen Ünyeli olsa da dedeleri Fatih Sultan Mehmet'in hükümdarlığında Fatih Sultan Mehmet'in Kaptan-ı deryalığını yapan Deryazadelerdendir. 
Horasan'dan Çanakkale'ye gelen dedeleri daha sonra da 
Ünye'ye yerleşmişlerdir. Müderris Mehmet Efendi 1861 
yılında Ünye'de dünyaya gelir. İlk eğitimini ailesinden ve sıbyan mekteplerinden aldıktan sonra Ünye merkezde bulunan Sadullah Bey Medresesi'nde Hacı Yusuf Bahri Efendi 'den akli ve nakli ilimleri okur. Burada aynı zamanda Orta Cami imam-hatipliğini de yapmaktadır. 
Şehadetnamesini aldıktan sonra Yusuf Bahri Efendi 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tarafından Karakuş (Akkuş) nahiyesine müderris olarak atanır. Nakledilir ki, Deryaoğlu Mehmet Efendi orta boylu, gür sesli ve tertibe düzene çok dikkat eder ve fevkalade nazik bir dille konuşurdu. Ezan okuduğu zaman çok uzaklardan dahi net bir şekilde dinlenebilmekte idi. 

Deryaoğlu Mehmet Efendi'nin babasının adı Mustafa, Annesinin adı Fatma'dır. Eşinin adı da 
Fatma'dır. Bir oğlu ve iki kızı vardır. Oğlu 1901 
doğumlu Ahmet Deryaoğlu' dur. Kızlarından biri, Mesude Hanım' dır. Talebeleri okutup civar beldelere imam hatip, müderris ve devlet adamı yetiştiren Deryaoğlu Mehmet Efendi seferberliğin başlamasıyla talebelerini savaşa gönderir. Savaşın başlamasıyla talebelerin azlığı medresenin kapanmasına sebep olur. 
Medrese daha sonra sökülerek Tokat-Niksar/Avara'ya taşınır 34 . Günümüzde Çaldere'deki eski medresenin yerinde kabristanlık vardır. Anlatılır ki, Deryaoğlu Müderris Mehmet Efendi Arapçayı ve Farsçayı anadili gibi okur ve yazardı. Seferberlikte altmış tane Arap subayını iki ay Akkuş' taki kendi evinde misafir eder. 
Akkuş'taki evi şimdiki polis karakolunun üst caddesinde olup evinde on dört oda bulunmaktaydı. 



Yıllarca Avara'da talebe yetiştiren Deryaoğlu Mehmet Efendi'nin yetiştirdiği talebeler daha sonra Tokat-Niksar/ ve bölgede sevilen din adamları haline gelmişlerdir. Serenli (Avara) Belediyesi tarafından Deryaoğlu Mehmet Efendi'ye saygılarından dolayı kabristanlığa giden sokağın adı "Mehmet Efendi Sokak" olarak isimlendirilmiştir. 



27 



Nakşibendiyye'nin Halidiye kolundan piri Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretlerinin Orta Karadeniz halifesi olan Hacı Yusuf Bahri Efendi'den tasavvuf derslerini alır. Deryaoğlu Mehmet Efendi de Hacı Yusuf Bahri Efendi'nin halifelerindendir. Hayatını takva üzere yaşamış ve talebelerine öğretmiştir. Geceleri uyumayan Deryaoğlu Mehmet Efendi, sabahlara kadar ilmi çalışmalarını hazırlamaktadır. Kalemi rahlesine dayayıp alnına koyan Deryaoğlu Mehmet Efendi öylece uykusunu geçiştirirdi. Bu yüzden de alnını kaleme dayadığı yeri nasır bağlamıştı. Annesi, "Evladım biraz istirahat et. Yorulup bitkin düşeceksin", dediğinde Mehmet Efendi ise hocası Yusuf Bahri Efendi ve Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretleri' nin de geceleri uyumadığını annesine söylermiş. Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Hazretleri de gece uyumayıp alnına demirden yaptırdığı bir uyku yastığı ile otururmuş. Uyku yastığı, demirden alnına göre dövülmüş bir demir parçası ve onu yere bağlayan bir uzantısı şeklinde yapılmıştır. 

Anlatılır ki, Çaldere köyünde bir dede yaşarmış 35 . 
Bu dede geceleri yatmayıp çalışırmış. Karısı ve komşuları sabah kalktıklarında Geyik Koşan Dede 'nin tarlalarının sürülmüş, bahçelerinin temizlenmiş olduğunu görürlermiş. Geyik Koşan Dede, karısına her akşam yatmadan önce, gece kendisine bakmaması için tembihte bulunurmuş. Meğer Geyik koşan Dede'nin boynuzları altından olan iki geyiği varmış. Bunlar her gece Allah 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tarafından Dede'ye gönderilirmiş. Kadın tarafından geyikler görülecek olursa hikmeti kaybolurmuş. Karısına sıkı sıkı tembih edişi de bu sebeptenmiş. Karısı bir gece bakar ki kocası yine yanında yok. Merak eder, kalkar aramaya, başlar. Evde olmadığını anlayınca dışarı çıkar. 
Bakar ki kocası boynuzları altından olan iki geyikle tarlaları sürüyor. Her taraf bereket dolu. Kadın baktığı için hemen işin hikmeti kaybolur, geyikler oradan hızla uzaklaşır. Geyik Koşan Dede, karısının kendisini seyrettiğini fark eder. "İki gözün önüne aksın garı." der. 
Eve gelip bakar ki karısı kör olmuş. Allah'a dua eder, karısının gözlerini sıvazlar, eski haline geri getirir. 

Geyik Koşan Dede, aynı zamanda demircidir. 
Demiri de dizinde dövermiş. Yani örsü dizinde bağlıymış. Öldüğü zaman örsünü ve çekicini mezara koymuşlar. Son zamanlarda demirciler mezarını kazmışlar. Geyik Koşan Dede küsüp mezardan kaçmış. 
Bazı dini bütün kişilerin rüyasına girip onlara, "Mezarımı kırklayın, yerime yatmak istiyorum." der. 
Görülen bu rüya üzerine mezar kırk defa yıkanır, temizlenir. Geyik Koşan Dede, bir gece ışık saçarak gökyüzünden iner ve mezarına girer. 

Geyik Koşan Dede'nin mezarı, Çaldere köyü camisinin yaklaşık beş yüz metre yukarısmdadır. Her türlü derde deva aramak için kabri ziyaret edilir. 
Özellikle kaşınan ve çok ağlayan çocuklara çok tesirli olduğu, mezarın üzerinden alman bir avuç toprağın banyo suyuna katıldığında çocukların hemen şifa bulduğu söylenmektedir. 
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Ayrıca, ilçeye beş km. mesafede bulunan 
Düğencüi köyünde Geyik Durağı Evliyası, ilçeye 30 
km. mesafede bulunan Akpınar (eski ismi Kuzköy) beldesinde Düzmeşe Evliyası türbeleri bulunur. 

Aybastı Evliyaları 



İlçe toprakları üzerinde Danişmentliler devrinde yapılan savaşlarda şehit düşmüş asker ve komutan mezarlarına rastlanmaktadır 36 . Kutlu Doğmuş Evliyası, Kümbet Evliyası etraflarında çok sayıda şehit mezarları mevcuttur. Aybastı ve yöresinin dağlık oluşu fetih sırasında Türkleri çok uğraştırmış fetih uzun yılları almıştır. Emir Melik Gazi'nin yöreye düzenlediği bir sefer sırasında ilçenin Kutlular mahallesindeki Yaraş mevkiinde yaralandığı, Emirin acilen Niksar'a götürüldüğü sırada kanının damladığı yerlerin mukaddes olarak değerlendirildiği yöre insanları tarafından anlatılmaktadır. 

1485 Yılı Tahrir Defterlerinde ilçenin adı Bölük-i 
Fidaverende'dir. Belli olmamakla birlikte Elbey Köyü 'nün Fidaverende'nin merkezi olma ihtimali üzerinde durulur. İbassa ise Fidaverende'ye bağlı köyler envanterinde 1455'te 49 haneli bir köydür. 
Köy Yörgüç Paşa'nm gulamı (temsilcisi) Togan'm tımarıdır. Köyde cami vardır. Şeydi Ali Fakih 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imamlık, Dervişoğlu Akdoğan zaviyedarlık yapar. 
Köyde dervişler yaşar. Kızılot karyesinde üç adet Derbentçi vardır. İbastı bu tarihlerde İskefsur kazası Şebinkarahisar Sancağı, Erzincan Eyaleti'ne bağlı bir nahiyedir. 

İlçe Tokat, İskefsur, Niksar yöresini sahile; Fatsa Limanı 'na bağlayan en kısa ve emniyetli yol üzerinde olması sebebiyle oldukça önemlidir. İlçe topraklarında çok eski tarihlerde kullanılan ipek yoluna ait kalıntılar mevcuttur. Fidaverende'nin nüfusu hane olarak komşu nahiyelerden daha fazladır. 

Aybastı Osmanlı padişahlarının Doğu' ya düzenledikleri seferlerin yakınından geçmesi yüzünden doğrudan etkilenir. Yörenin idari merkeze uzaklığı ve ormanlık oluşu her devirde kanun kaçaklarının barınağı haline gelmiş, yerli beyler her zaman problem çıkarmış, bu yüzden Osmanlı Devleti yörede her zaman gereğinden fazla askeri kuvvet bulundurmuştur. III. 
Mehmet Döneminde Sancak Beyliği elinden alındığı iddiasıyla isyan çıkarıp devleti hayli uğraştıran ünlü Celali Karayazıcı devlet kuvvetlerinden kaçarak Canik Dağları'nda Perşembe Yaylası'na sığınmış ve burada ölmüştür (1603). 

1874 yılında ise Aybastı, Görele, Vakfıkebir ve 
Sürmene ile padişah iradesi ile kaza yapılmış olup, 
Kaymakamı Ali Ağa, Katibi Ahmet Efendi' dir. 1872 
Yılı Salnamesinde o devirlerde kullanılan takvimde 31 
Mayıs'ta Perşembe Panayırı kaydına rastlanır. 
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İlçe merkezinin belli bir yerde değil yöre ileri gelenlerinin merkezi idareye baskı ve etkileri sonucu Sefalık Köyü (Konak yanı) ile Esenli Köyü (Cami yanı) arasında yer değiştirdiği görülür. İlçe merkezinin bugünkü yere kurulmasında Remzi Efendi ve Rüştü Efendi adlı kişiler önderlik eder. Bugünkü Merkez Camii o yıllarda yapılmıştır. Aybastı 1945 yılında ilçe olan Gölköy'e bir nahiye olarak bağlanır. Şehrin hızla gelişmesi sonucu 1957 yılında ilçe olma hazırlıkları başlatılır ve 1959' da da ilçe olur. 

Trabzon Eyaleti Salnameleri'ndeki kayıtlara göre 1870'li yıllarda Aybastı Ordu kazasına bağlı bir nahiyedir. Nahiyede 143 hane Rum 983 hane Türk nüfus yaşar. Nahiyede 13 cami, 10 hatip, beş kilise, yedi rahip, 
11 Müslüman mektebi, iki Rum mektebi, bir medrese, 
bir de müderris bulunmaktadır. Ayrıca nahiyede belediye teşkilatının mevcut olduğu, reisin İbrahim Ağa, azanın da Abdulkadir Ağa olduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır. 
1870 yılında nahiyedeki nüfus toplamı 4307 kişidir. 
Nahiye müdürü Necip Ağa, katibi Süleyman Efendi'dir. 

Kutlular Mahallesi Aybastı'nm doğusunda yer alır. Mahalle Konakyanı, Kovanlık, Deredibi, Taşköprü'den oluşmaktadır. İlçeye uzaklığı 3 km.dir. 
İlçenin ilk yerleşim yeri, Yaraş köyünün Konakyanı mevkii olarak bilinmektedir. Daha sonradan şimdiki yerine taşınmıştır. Yine mahallenin sınırları içerisinde yer alan ve bugünkü adıyla Kutludoğmuş olarak bilinen mevkide Aybastı'nm fethi sırasında şehit düşen Kutlu Bey'in Türbesi bulunmaktadır. İlk ismi Yaraş olan 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köyün bu türbeden dolayı adı Kutlular olarak değiştirilir. 
Kutlular köyü 1965 yılında Belediye Encümenin aldığı kararla mahalle olmuştur 

Kutludoğmuş Evliyası (Şıhlı), Melik Gazi'nin subaylarmdandır. Halen türbesi Kutlular Mahallesi 'nde Gölköy-Aybastı yolu üzerindedir. Melik Gazi'nin harekatı sırasında onun komutasında bulunan ve harbin sevk ve idaresini yürüten subaylardan Kutlu Bey'e eriştiği şehitlik mertebesinden dolayı, doğarken de şerefli doğdu anlamına gelen Kutlu Doğmuş adı verilmiştir. Bu zata bugün Kutlu Baba da denilmektedir. 
Herhangi bir hususta darda kalanlar bu zatın türbesini ziyaret etmektedirler. Türbesinde şahsına ait bazı eşyaları bulunmaktadır. 

Kümbet ismiyle anılan türbe, Perşembe Yaylası sınırları içerisinde kendi adıyla anılan Kümbet Mevkiinde bulunmaktadır. Burada medfun bulunan zat da, Melik Gazi'nin subaylarmdandır. Pontus Devleti'yle yapılan muharebelerde şehit olur. Halk tarafından evliya olarak kabul görüp ziyaret edilmektedir. Türklerin (Oğuzların Çepni kolu) Ordu topraklarına ilk girdiği nokta, Aybastı Perşembe Yaylasıdır. 1105 tarihinde yaz aylarında burada Danişmendoğlu Beyi Emir Danişmend Gazi komutasındaki altı bin kişilik bir ordu ile Trabzon Devleti'nin 70 bin kişilik büyük gücü arasında çok şiddetli bir savaş olur. Sayıca çok üstün olan düşman ordusu karşısında yiğitçe mücadele eden bu küçük Türk ordusu, büyük kayıplar vererek çekilmek zorunda kalır. 
Yaralı olarak kurtulan Danişmend Gazi, Danişmendli 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Beyliğinin başkenti Niksar'a götürülmüş ve bir süre sonra orada vefat etmiştir. Türbesi Niksar'dadır 37 . 

Melik Gazi'nin komutanlarından olduğu sanılan Emir Kümbet' in türbesi ise bu yaylada bulunan ve o savaşta şehit olan askerlerin bulunduğu mezarlıktadır. 
Türk Ordusu burada pusuya düşer ve 6.000 kişiyi şehit vererek geri çekilmek zorunda kalır. 

1984 yılından beri her yıl Kümbet Şehitleri 
Haziran ayı içinde yapılan organizasyonlarla anılmaktadır. 

Şeyh Hasan 'm, Melik Gazi'nin komutanlarından olduğu bilinmektedir. Melik Gazi komutasındaki Türk ordusunun Pontus Devleti ile yaptığı muharebede şehit olduğu anlatılmaktadır. Şeyh Hasan' m mezarı Gölköy Aybastı yolu üzerinde Alacalar mevkiinde Akfatma Mahallesinde olup anayola uzaklığı bir kilometredir. 
Zaman zaman halk tarafından ziyaret edilen bir yerdir. 
Halk arasında evliya olarak anılmaktadır. 

Ayrıca, Mahmud Harmanı Evliyası, Gülbahçe Evliyası, Gedik Evliyası, ve Hisarcık Evliyası'ndan söz edilmektedir. 

Koyunculu Mahallesi, Aybastı'nm kuzeyinde yer alır 38 . Aşağıköy, Yukarıköy Hacaeller Mahallelerinden oluşmaktadır. İlk ismi Koyuncu olarak geçmektedir. 
Halkın geçiminin temel kaynağını koyun oluşturduğu için bu ismi almış olduğu anlatılır. Hacıköy Mevkiinde 



Evliyalar Şehri Tokat'a bkn. Sri. 11 8-9 http://www.aybastim.com/ 
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Rum Mezarlarına ait kalıntılar vardır. Köy sınırları içerisinde Cizay ve Sivri Evliyası olmak üzere iki yatır bulunur. Buraları halk tarafından ziyaret edilmekte, yağmur duasına çıkılmaktadır. 

Çatalpınar Evliyaları 



İlçe daha önce Karahamza köyüne bağlı bir mahalle olarak kurulmuş, sonra bu köyden ayrılarak müstakil bir köy olmuştur 39 . Tokat ve Korgan'dan gelen kervan yolu ile Aybastı ve Gölköy'den gelen kervan yolunu Fatsa'ya bağlayan yolun ilçenin bu günkü adıyla Devecik boynu denilen yerde birleştiği, kervancıların buraya Çatak adını verdikleri, buraya ilk yerleşenlerin Kiziroğulları olduğu, Kizir Osman adında birinin bu Çatak denilen yerde Kervancılara hizmet etmek amacıyla bir han yaptırdığı, bu sebeple çevre halkının buraya uzun süre Kizirin Han Yanı adını verdiği, daha sonra Kalpoğlu Şevki (Şevket Aktaş), Hatipler Mahallesinden Derviş Boyu, Güney Mahallesinden Recep Gencel'in de Çatak'a gelerek han yaptırdıkları ve kervancılara hizmet ettikleri nakledilir. Zamanla Kizirin Han Yanı gelişmeye başlar ve yıldan yıla nüfusu artarak bir mahalle halini alır. 1953 yılında Karamustafaoğlu Mahmut adında biri buranın Karahamza köyünden ayrılarak Çatak isimli yeni bir köy kurulmasına önderlik 



http://www.catalpinar.gov.tr/ 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yapar ve ilk muhtarı seçilir. 1 973 yılma kadar köy olarak Çatak gelişmeye devam eder. Aynı yıl Karahamza köyünün Hatipler Mahallesi, Keçili köyünün Haşal Mahallesi, Sakargeriş köyünün Terimli Mahallesi ile birleşerek Çatalpmar Belediyesi adı altında Belediye teşkilatı kurulur ve Çatalpmar adını alır. Çatalpmar Beldesi, 20 Mayıs 1990'da ilçe olmaya hak kazanır. 

Çatalpmar' dan yaklaşık 2 km. soma yol, bir mezarlığın ortasından geçmektedir. Sol tarafta kalan mezarlığın orta kısımlarında yaşlı bir meşe ağcının altında Şeyh Süleyman Dede'nin türbesi bulunmaktadır. 

Anlatılır ki, Şeyh Süleyman Dede bu mezarlığın hemen üst tarafında yaşarmış. Bu zat bir gün zamanın yönetimine suçsuz olduğu halde şikayet edilir. Yakalanıp götürülmesi için Ordu'dan zaptiyeler görevlendirilir. 
Zaptiyeler Bolaman Irmağı'nm kenarından gelirler. 
Fakat ırmakta sel suyu kabarık olduğu için karşıya geçemezler. Şeyh Süleyman bunları görür. Hanımına, "Karı hazır helal bir şeyler hazırla. Zaptiyeler ırmağın kenarında bekliyorlar. Acıkmışlardır. Yemek götüreyim", der. Karısı bir tas yoğurt, bir tas pilav ve iki bazlamayı bir sininin üzerine koyup verir. Şeyh Süleyman Dede, siniyi alıp ırmağın kenarına iner. 
Zaptiye komutanının, "Suya girme, boğulursun" sözlerine aldırmadan yürür, ırmağın karşı tarafına geçer. 
Askerler, Şeyh Süleyman Dede'den para isterler. 
Vermeyince birisi tüfeğin dipçiği ile vurur. O da, "Allah sizi komutanınıza ulaştırmasın." der. Askerler para almayacaklarını anlayınca atlarına binip hızla 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arkadaşlarının arkasından giderler. Komutanlarına iyice yaklaşırlar. Fakat o arada harekette bulunan askerin atı tökezler. Asker beyninin üzerine düşer ve oracıkta ölür. 
Askerin atının tökezlediği mevkinin ismi bu yüzden "Naldöken" olarak kalır. 



Çamaş Evliyaları 



Çamaş 1455-1613 yılları arasında önceleri Bölük-i Niyabet-i Çamaş sonraları ise Nahiye-i Çamaş olarak anılır. 1455'te bölgenin merkezi, muhtemelen bir mülazımın da görev yaptığı, camisi de olan Sakargeriş köyüdür. Daha sonraları merkezin kuzeyine düşen ve bugün ilçe merkezinde olan Ürmeli (bugünkü Örmeli) köyüne taşınır ve burası merkez olur. 

Diğer taraftan, Çamaş adının 1485'den evvel tımar beyliği yapmış olduğu tahmin edilen Mehmet Çamaş'dan dolayı verildiği sanılmaktadır. 

Osmanlı dönemi boyunca uzun bir süre Nahiye olarak kalmış, sonra köy olmuş, daha sonra da bucak yapılmıştır, son olarak da Sarıyakup bucağı ile birleşmiş ve bir süre sonra da bu günkü idari yapısı olan ilçe olmuştur. 

Çamaş 'taki Kazmacı Evliyası ziyaret mekanlarından biridir. Çatalpmar sınırında diğer ismiyle Sarıçiçek Yaylasındaki mesire alanında bulunmaktadır. 
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Fatsa Evliyaları 



Türklerin Fatsa yöresine kesin olarak yerleşmelerini Malazgirt sonrası akınları sağlar 40 . 
Danişmend Gazi'nin beylerinden Şevli Bey, Ladik taraflarından harekete geçerek az zamanda Samsun, Ünye, Fatsa ve Giresun taraflarını ele geçirip Trabzon' a kadar ilerlemeyi başarır. Bu olaylardan sonra yerleşen oymaklar sayesinde Türkleşme ve İslamlaşma süreci başlamış olur. Bu oymaklardan en önemlisi Çepnilerdir. 
Çepniler bu alt yapıyı sağladıktan sonra 1380'lerde Hacı Emiroğulları adlı bir Türk Beyliğinin hakimiyet dönemi başlar. 1428'de Yörgüç Paşa'nm Canik Seferi ile Fatsa Osmanlı topraklarına bağlanır 41 . Hacı Emir Oğulları dönemi Fatsa'daki Türk nüfusunun temelini oluşturmuş olduğu bir dönemdir. 

13 ve 14. yüzyıllarda kıyı kesiminde Ceneviz 
kolonilerinin etkileri görülmektedir. Sahildeki tabya Cenevizliler tarafından depo olarak kullanılmıştır. Bu dönemde Fatsa Karadeniz'in önemli ticaret merkezlerinden biri olur. Cenevizlilerin Karadeniz hakimiyetleri Fatih döneminde sona erdiği için Fatsa'dan da muhtemelen bu sıralarda ayrılmışlardır. 



www.fatsa.bel.tr/ 
41 Yörgüç Paşa'nın kabri, Amasya il merkezinde ismiyle 
anılan banisi olduğu caminin girişinde yer almaktadır. 
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Fatsa idari olarak Canik Sancağına bağlıdır. 
Osmanlı kayıtlarında Fatsa yöresinin adı "Satılmış-ı Mezid Bey" veya "Nahiye-i Satılmış-ı Ferid Bey" dir. 
15. yüzyıl kayıtlarında nahiye statüsündeki Satılmış, 16. 
ve 17. yüzyıl kayıtlarında kaza olarak geçer. Canik Sancağı, 15 ve 16. yüzyılda Eyaleti Rum'a, 17. yüzyılda ise Sivas Eyaletine bağlıdır. Bu durum 1847'ye kadar devam eder. 18. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Canik ve Trabzon'a aslen Fatsalı olan Caniklizadeler hakim olur. 1 846/47 idari taksimatında Trabzon Eyaletine bağlı bir sancak olan Canik, 1872-77'de bağımsız sancak olmuş, tekrar Trabzon'a bağlandıktan sonra 1908'de yeniden bağımsız sancak haline gelmiştir. 1851'den 1856'ya kadar kaza statüsünde olan Fatsa kasabası 1869'dan 1872'ye kadar Ünye Kazasına bağlı bir nahiyedir. Kasaba 1878'de yeniden kaza yapılır. 1920'de ise Ordu'ya bağlanır. 

Fatsa'da 1868 den itibaren medrese ve sıbyan mekteplerinin, 1887'den itibaren bir rüştiyenin mevcut olduğu görülmektedir. 1868'de Fatsa'da beş medrese ve bu medreselerin toplam 176 öğrencisi vardır. Aynı tarihte iki Ermeni, beş Rum mektebi de faaliyette bulunmaktadır. Rüştiye Mektebi, bugünkü Sahil Camiinin olduğu yerdedir. 1887'de 65 öğrencisi olan Rüştiye'nin 1897'de öğrenci sayısı 58'e düşmüştür. 
Sahilde bir Ermeni Gregoryen kilisesi ve okulu, ve bu günkü Dumlupmar İlköğretim Okulunun bulunduğu yerde Protestan kilisesi ve okulu bulunmaktadır. 
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Ayrıca Fatsa'da Mandıra Evliyası, Isırgı Evliyası, Bolaman'da Musalla Evliyası bulunur. 

Tarakçı Hamit Kısık Hoca, Fizme Beldesi Karapınar Mahallesinden keramet sahibi aynı zamanda tarakçılık ve beşikçilik yapan bir kişidir 42 . Defalarca hacca yaya olarak gidip gelmiştir. Hakkında birçok keramet anlatılır. Kabri bugün Fatsa'da Mağazalar Başı'ndadır. Tarak imal ettiği için "Tarakçı Hoca" adıyla tanınmıştır. Çocuk denecek yaşta Hacı Mustafa Rumi ile tanışmış ve ona intisap etmiştir. Bir ara Tokat'ta eğitim görmüş, asıl eğitimini, Çorum' da Hacı Mustafa Rumi'nin medresesinde tamamlamıştır. Manevi eğitimini de tamamlamış olmasına rağmen, irşad görevi verilmemiştir. Bu durumu, onu tanıyanlar, sert mizaçlı olmasına bağlıyorlar. 

Çorumlu Hacı Mustafa Rumi (v.1901) Hakk'a yürüyünce Hacı Mustafa Haki'ye (v.1917), o Hakk'a yürüyünce Mustafa Taki'ye intisap eder 43 . Hakk'a yürüyünce Fatsa'ya defnedilen Hamid Hocanın, Mekki yolunun ihvanları arasında anlatılan birçok menkıbesi vardır. Velayeti konusunda tanıyanları müttefıkdir. 

Anlatılır ki, Sivas ziyaretinde Fatsalı Hamit Hoca Hazretlerine bir arkadaşı Sivas şehrinin sınırları içinde bir sual sorar. Fakat Fatsalı Hamit Hoca Hazretleri soruya cevap vermez. Ta ki, Tokat sınırlarına girince, "Ne sordun ki? Şimdi cevap vereyim. ", diye arkadaşına 

42 http://ismailhakkialtuntas.com/ 

43 Hacı Mustafa Taki Hazretleri için Evliyalar Şehri Sivas'a 
bkn. Sh.93-97 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sorunca arkadaşı "Niye önce cevap vermediniz Efendim?" der. O da, "Efendi Hazretlerinin makamında nasıl cevap verebilirim. ", karşılığını verir. 

Fatsalı (Fizmeli) Hamit Tarakçı Hoca Şeyhi Mustafa Haki kuddise sırruhu'l-azîzin Hakk'a yürüyeceğini fark edince, "Efendim sizden sonra vazife kime verilecek" diye sorunca Mustafa Haki kuddise sırruhu'l-azîz buyurur ki, "Daha buluğa ermedi". 
Mustafa Haki kuddise sırruhu'l-azîz Hakk'a yürüyünce, Fatsalı Hamit Hoca'ya, bu sözün oğlu Behauddin Efendi Hazretleri için söylenildiği zannı galip olmuş ve Şam'a gitmiştir. Şam'da Bahaüddin Efendi sahrada iken ziyaretine varmıştır. Behaüddin Efendi elinde yarım kalan çayı ikram etmiş ve, "Hacı İsmail Efendiyi beğenmezsen işte nasibin yarım bardak çay olur. Vazife bizde değildir ", buyurmuştur. 

Gönlündeki fırtınası bitmeyen Hamit Hoca orada kalmayıp Mekke'ye hicret eder. İki sene tarak yaparak geçinir. Fakat sonra kimse onun tarağını almamıştır. Ailesi mağdur olan Hamit Hoca, Rasûlüllah sallallahü aleyhi ve selleme müracaat eder. Orada bulunan bir doktor görmüş olduğu bir rüyanın tesiriyle ona yol parasını verir. Adana Osmaniye'ye gelen Hamit Hoca, rüyasında başının bir zincire bağlı, zincirin de Sivas'a doğru olduğunu görür. Bu minval üzere, İhramcızade İsmail Hakkı Hazretleri de, "Katremizden hisse al.." diye başlayan şiirini yazmış 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göndermiştir . Artık Fatsalı Hamit Hoca Hazretleri Sivas'a gitmeye karar verir. Trenle gelirken, Fatsalı Hamit Hoca'mn İhramcızade İsmail Hakkı Hazretleri hakkında, "Bu adamda ne bulduk ki," ve "Eğer beni istasyonda gelip karşılamaz isen teslim olmam" diye niyetlenir. Efendi Hazretleri Sivas'a gelince onu karşılamıştır. Efendi Hazretleri, "Hamit Hoca! İkrar ettin mi?" diye sorar. O, "Hayır, Efendim, ikrar etseydim ölmem gerekirdi. ", der. Efendi Hazretleri ihvanlarına bu hadiseyi anlatırken, "Öyle bir inkar ki, ikrarın fevkinde, eğer gerekse idi Hamit Hocaya irşad vazifesi verirdik" buyurmuşlardır. İhramcızade İsmail Hakkı Hazretleri, "Hacılar ve hocalar yeğin, yeğin teslim olmazlar, teslim olunca tam olurlar" sözünü Fatsalı Hamit Hoca için söylemiştir. 

1949 yılında rahmeti rahmana kavuşan Fatsalı 
Tarakçı Hamid Hoca'mn yine Hacı Hamit Efendi namında bir arkadaşı vardır. Sivas'a İhramcızade İsmail Hakkı Hazretlerini ziyarete gider gelirdi. Hacı Hamit Efendi bir gün Ordu'nun Fatsa kazasında medfun bulunan Tarakçı Hamid Hoca'mn kabrini ziyaret ederek, "Hocam, hep seninle Efendi Hazretlerini ziyarete giderdik, dünya fani, yalnız kaldım. Fakat şimdi Sivas 'a Efendi Hazretlerini ziyarete gideceğim ve selamını ona ileteceğim", diyerek Sivas'a gitmiş ve dergahın ortalarında bir yere oturmuştur. O sırada sohbet eden 



44 İhramcızade İsmail Hakkı Hazretleri hk. Evliyalar Şehri 
Sivas'a bkn. Sh.98-103 
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İhramcızade Hacı İsmail Hakkı Efendi, "Bugün peygamberlerin, şehitlerin, sıddıkların, salihlerin ruhaniyyetleri burada, bugün Hamid Hoca'nın ruhaniyeti de burada" demiş ve hemen ardından, "Gardaşım! Hacı Hamit nerdesin?" deyince, Hacı Hamit Efendi ayağa kalkmış ve, "Efendim cennetin ortasındayım", demiş ve Efendi Hazretleri de, "Ve aleyküm selam, Gardaşım! Otur" diye karşılık vermişler. 

Gölköy Evliyaları 



Gölköy'ün eski adı Habsamana'dır 45 . İlçe adını içerisinde bulunan göllerden alır. Önceleri Özlü (Şıhman) köyünün bulunduğu yerde kurulan Gölköy, 17. 
yüzyılda bugünkü yerine taşınır. İlçe 19. yüzyıl sonlarında Trabzon vilayetinin Ordu kazasına bağlı bir nahiye merkezidir. Cumhuriyet döneminde merkez ilçeye bağlı bir bucak merkezi iken 1936'da ilçe yapılır. 
İlçe merkezinin belediyesi de aynı yıl kurulur. Eskiden Gölköy'e bağlı bir bucak merkezi olan Aybastı 1960'ta, Gürgentepe de 1987'de Gölköy'den ayrılarak ilçe merkezi olur. 

Emirler köyünde Dereçayırı ahşap camiinin 800 
yıl önce, Selçuklular döneminde Canik Türkleri 



http : //www .golkoy.gov.tr/ 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tarafından yapıldığı sanılmaktadır . Cami, pelit ağacından yontma ve kertme yöntemiyle 6-7 cm.lik tahtaların birbirine geçmesiyle ve hiçbir çivi kullanılmadan yapılmıştır. Caminin iç mimarisinde kayda değer bir değişiklik olmamıştır. Oyma figürleri görülmeye değerdir. Giriş bölümüne sonradan tuğladan bir ek yapılmıştır. Camiinin bahçesinde bir de tarihi mezarlık bulunmaktadır. Cami, Emirler Köyünün, Özlü ve İçyaka köyleriyle sınırında bulunmaktadır. Halen kullanılmakta olan cami ilçeye 1 1 km. mesafededir. 

İlçe merkezine üç km. mesafede bulunan Kale köyünde bir türbe kalıntısı, ilçeye 17 km. mesafede 
bulunan Haruniye köyünde Ulugöl Evliyası, ilçeye 16 
km. mesafede bulunan Damarlı kasabasında Ocak Evliyası, Sarıca Beyit Yaylasında Seyid Baba Evliyası, Karagöz köyünde (mahalle) Abdullah Efendi Evliyası 
ve Sıtma Evliyası, eski ismi Şıhman olan ve ilçeye 15 
km. mesafede bulunan Özlü köyünde Şeyh İmam Dede Evliyası bulunmaktadır. 



Ordu'daki ahşap yapılar, dikkat çeken mimari eserlerdir. 
Ahmet Ali Bayhan 'Ordu'da Bazı Tarihi Ahşap Camiler' isimli makalesinde İkizce / Laleli (Eski), Çaybaşı /Yeni Cuma, Çayır, Kargalı, Eski Asak, Fatsa/Aşağıyavaş Köyü, Kumru/Şenyurt Köyü (Eski), Perşembe/Soğukpınar Köyü Hatipli Mahallesi, Ünye/Tekkiraz Kabadirek ve Akkuş/Çaldere Köyü Camilerini değerlendirmektedir. Bu yapıların, Orta Asya ve Anadolu Türk mimarisinde geleneksel olarak görülen çantı tekniğinde inşa edilmiş olduğunu kaydeder. 
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Gülyalı ilçesi 



Gülyalı ilçesinin eski adı Abulhayr'dır. 1972'de belde, 1987 yılında ilçe haline geldikten sonra Gülyalı adını almıştır 47 . Ordu ilinden Giresun istikametinde 8. 
km. dedir. 

İlçeye yedi km. mesafede bulunan Ayrılık köyünde Çağıl Dede Evliyası, ilçeye 9 km. mesafede bulunan Ambarcılı köyünde modern mimarili İmam Hüseyin türbesi bulunur. 

İlçeye sekiz km. mesafede bulunan Mustafalı köyünde Murad Dede (Uzun Murad) Evliyası, Sakat Evliyası, Sıtma Evliyası türbeleri bulunmaktadır. 

Gürgentepe Evliyaları 



Bugünkü anayol, ticari kervanların Ordu-Sivas üzerinden iç Anadolu'ya daha rahat ulaşmasını sağlamak maksadıyla 1 885'te hizmete açılır. Ancak bu yol, ormanlık, dağlık ve engebeli bir arazi üzerinde yer aldığı ve kışları devamlı kar yağışlı geçtiği için 2.Dünya savaşı sonuna kadar pek kullanılmaz. Şehrin bugünkü bulunduğu yere hanlar yapılır. Bu hanlar, uzun yıllar 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konar-göçer ticaretçilerin dinlenme-konaklama ve alışveriş merkezi olarak hizmet verir. 1940'lı ve 1950'li yıllarda küçük değişikliklerle yeniden yapılan yol, motorlu araçların karayolu taşımacılığına açılır. Hanyanı ismi ile kısa sürede gelişmeye başlayan bu küçük yerleşim birimi, civar köylerin ilgisiyle panayır ve pazaryeri özelliğini kazanır. Bununla birlikte Cuma günleri tertiplenen güreşler ve bu güreşlere katılan kalabalıkların ilgisi, aynı zamanda bugünkü Hıdırellez geleneğinin daha canlı bir şekilde kutlanmasını yaygmlaştırır. Bunu plansız ve imarsız yapılaşma faaliyetleriyle, devletin asayişi sağlamak için karakol açması takip eder. Bütün bu gelişmeler, buranın geleceğini olumlu yönde etkiler. Yerleşim yeri, Ağızlar ve Akmescit köylerinin birleşmeleriyle 1955 tarihinde Gölköy İlçesi'ne bağlı bir belediye teşkilatı kurulmasını müteakip Gürgentepe ismini alır. 1987'de Gürgentepe Beldesi, ilçe olur. 

İlçenin Akören mahallesinde yöredeki Alevi dedelerinin en büyükleri olan Güvenç Abdal evlatlarından Hıdır Şıh soyundan Hüseyin Efendi ve Güvenç Abdal evlatlarından Hızır Hıdır Şıhlı Durak Derviş Ali Efendi Mahdumu Hüseyin Efendi (Çiçek Efendi) nin türbe açılışı yapılır 48 . 50 koyunun kesildiği 



Bölgedeki Aleviler, hala merkezi Ordu'nun Gürgentepe ilçesinde bulunan Güvenç Abdal Ocağına bağlıdır. Güvenç Abdal Hacıbektaş'tan gelip Kürtün ilçesinde, Taşlıca köyü ile Harşit Irmağı arasındaki stratejik noktaya yerleşir. Rivayete göre, buraya daha önce gelip yerleşen Karaca Ahmed'in kızı 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açılışa çok sayıda vatandaş katılır. Vatandaşlar, mezarların mermerlerini öperek türbede yatan dedelerine saygı gösterirler. Kadınlar türbede bulunan ağaçlara dilek bezleri bağlayıp dilek tutarlar. 

1. Uluslararası Güvenç Abdal Kültür ve Anma Etkinlikleri 2008 Temmuzunda Gürgentepe ilçesinde gerçekleştirilir. 

İkizce Evliyaları 



İkizce'nin ismi 1957 yılma kadar Laleli olarak kullanılmıştır. Daha sonra bölge halkının girişimleri ile bu isim İkizce olarak değiştirilir. Yöre isminin İkizce olarak seçilmesinin sebebi, ilçenin ortasından geçen derenin ilçeyi ikiye bölmesi olarak kabul edilir. Laleli isminin geçmişi araştırıldığında ise, bölgede Lalaoğulları adı altında bir beylik kurulmuş olduğu rivayet edilir. 
Osmanlı vezirlerinden Lala Paşa da bir sefer sırasında bu yörede konaklamıştır. Yöre tarihi açısından, bölgede Keriş Köprüsü olarak bilinen köprü 1896 yılında Rumlar tarafından yapılmıştır. 



Zeynep ile evlenir. Taşlıca köyünü işleyerek tarıma uygun duruma getirir, burada bir tekke ve cami inşa eder ve uzun süre Taşlıca köyünde oturur. Köyün hemen karşısında bir yerde yayla tutar, yaz aylarında hayvan sürülerini buraya çıkarır. Rivayete göre Hacı Bektaş Veli çağırdıktan sonra yerini oğlu Hıdır' a bırakarak Hacı Bektaş' a döner. 
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1994 Yılında Amerikan Cornell Üniversitesi'nden 
Profesör Peter lan Kunıholm Başkanlığındaki heyetin yaptığı incelemeler neticesinde, Laleli Camiinin 400-500 yıl önce inşa edilmiş olduğu, kullanılan ağaçlar üzerindeki incelemelerden anlaşılmıştır 49 . Rivayete göre camii inşasına İkizce Laleli Mahallesinde başlanmış, Caminin temeli atılmış, ertesi gün aynı yerde bulunamamış. İnşaatın bugünkü bulunduğu yere taşınmış olduğu görülmüştür. Söküp tekrar eski yerine taşımışlar, ertesi gün aynı olay tekerrür etmiş. Sebebini araştırmak için geceleyin nöbet tutulmuş, bakmışlar ki kimsenin tanımadığı devasa insanlar kocaman kalasları yüklenip karşıya taşıyorlar. İçlerinden bazıları da inşaatın temelini kuruyor. Bu hikmetli olay karşısında caminin yeri kendiliğinden belirlenmiş ve bugünkü bulunduğu yere inşa edilmiştir. Bir başka rivayete göre cami Lale Devrinde yapılmıştır. Bu rivayetin dayanağı ise caminin kapısındaki Lale kabartmalarıdır. Önceden daha büyük inşa edildiği sanılan caminin, sonradan geçirdiği bir onarımla küçültülmüş olduğu söylenir. Caminin çatısını kapatan oluklu kiremitlerin ise Gençağa Kalesinden getirildiği söylenir 50 . Onarımdan artan kerestelerle 



http : //w w w . ikizce . gov . tr/ 
50 İlçe merkezine 2,4 km'si asfalt, 6,8 km uzaklıkta, Karlıtepe 
sınırları içerisinde bulunan kale iki bölümden oluşmaktadır. 
Asıl birinci bölüm Ağa'nın (Kale kumandanının) yerleşim alanını teşkil etmektedir. Yaklaşık 60 metre yüksekliğinde bulunan kütle kayanın kuzeyi ve kuzeydoğusu yarıya kadar iki metre kalınlığında kesme taştan örme sur ile çevrilmiştir. 



48 



yolcular için barınak yapılmış olup, bu barınak cami çevresi restore edilirken kaldırılır. Camiye ait diğer bir özellik ise uzun yıllar önce yapılmasına rağmen hiç yıpranmadan günümüze kadar gelmiş olmasıdır. Hemen önünden geçen taş döşeme yol, çevrenin bilinen en eski yoludur. 



Giriş kapısı kütle kayanın 30 metre yükseğinde olup, buraya oyma 69 basamaklı merdivenle çıkılmaktadır. Giriş kapısının hemen solunda altı metre yüksekliğinde üç metre genişliğinde bir oda bulunmaktadır. Diğer oda ve bölümlerin taşlan köylüler tarafından ev yapımı için alınmış olup, surlarla çevrili alan düzlük ve çayırlık haline gelmiştir. Bu yerleşim alanından sonra 30 metre daha devam eden sivri tepenin eteğinde beş adet kuyu bulunmaktadır. Oyma kanallarla birbirine ağzından bağlantısı olan kuyuların sarnıç olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Birinci büyük kuyunun ağzı dar, dibi geniş olup içerisine taş atıldığı zaman bakır sesine benzer yankı yaptığı için halk arasında "Bakır Kuyusu" adını almıştır. 
Defineciler bu kuyuları boşaltıp bakırları almak istemişler ve etrafta değişik kazılar yaparak kalenin yapısını bozmuşlardır. 
İkinci bölüm ise, çok sayıda sert ve sivri kayalardan oluşmaktadır. Ağzı dar dibi çok geniş 6-7 metre derinliğinde bir kuyu bulunmaktadır. Yakın tarihe kadar içerisinde kemikler ve kemik tozlan bulunduğu için halk arasında "Kemik Kuyusu" adını almıştır. Rivayete göre zindan olarak kullanıldığı söylenmektedir. Gençağa Kale'sinin çok zengin ve çok sayıda askeri olan Derebeyi Gençağa tarafından yaptırıldığı söylenmektedir. Düşmanları tarafından kuşatılan Gençağa'nın bir gece yedi katır yükü altın ile kaleyi terk ettiği, katırların yorulduğu yerlerde altınları gömerek düşmanlardan kurtardığı söylenir. Bu söylentilere göre yöredeki defineciler altınları aramaktadırlar. 
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Caminin çift kanatlı kapısı, kapı çevresi kabartmaları ve kapı göbeği olarak yapılmış Lale kabartması ile oldukça dikkat çekicidir. Cami duvarına kazınmış yelkenli resimleri ve bazı tarihler, sonradan yapılmış olma ihtimaliyle, caminin yapılış tarihine ışık tutabilecek bir özelliğe sahip değildir. Caminin iç dekorasyonunda ise sadelik göze çarpar. Eski camii mimari özelliğinden çok, uzun yıllar hizmet vermiş ve belli bir bilinmezlik içinde olmasından dolayı adından saygıyla ve hikmetle söz ettirir. Cami avlusu en az cami kadar eski şehit mezarları ile doludur. Bu yüzden kurak yaz aylarında yağmur duası için insanların toplandığı en önde gelen kutsal yerlerdendir. Burada yapılan duaların bugüne kadar boş geçmediği söylenir. Diğer yandan, İkizce ilçe merkezinde bulunan Laleli Cami, rivayetlere göre, Fatih Sultan Mehmed zamanında yapılmıştır. 



Kabadüz Evliyaları 



Kabadüz ilçesi eteklerinden akan Melet Irmağı'nm çamurlu sularına, güney istikametinden de Karakiraz Deresi karışır. Burada yer alan küçük mescid kerestesi, geyiklerin boynuzlarıyla taşındığı rivayet olunan Kerameddin Camii ya da, diğer adıyla Eldirek Camii'dir. 

Vaktiyle, bugünkünün yerinde yine ahşap bir mescid varmış. Sarp tepeler arasında, evlerin birbirinden saatlerce uzakta olduğu bir bölgede bulunduğu için, bir 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hayli bakımsız kalmış ve harap olmaya yüz tutmuş. 
Erzurum Senesi tabir edilen bir yılda sel felaketiyle tamamen harap olur. Çevre köylüleri bir araya gelirler. 
Yeni mescid için daha elverişli bir yer ararlar. Bir kısmı, burada olsun diyerek eski mescidin yerini gösterirler. 
Kalabalık başka bir gurup ise, selden ibret alınmasını ileri sürerek, karşı yamacı uygun görür. Nihayet, bu ikinci görüş kabul edilir. Karşıda, Karakiraz Deresi 'nin erişemeyeceği yamaçta yeni mescidin temel hazırlıklarına girişilir. Dereden taş çekilir, temeller açılır. 
Bir yığın kütüğü de mescidin yapılacağı yere yığmaya başlarlar. Fakat, bir sabah eski mescidin yerindeki düzlükte bir yığın kereste görülür. Mescidin eski yerine inşası, kerestelerin birkaç defa yer değiştirmesinden sonra vuku bulur. Geceleri keresteler geyikler tarafından taşınmaktadır. Yeni mescide de Kerameddin Camii denir. 

Kabataş Evliyaları 



Kabataş 1800'lü yıllarda Aybastı nahiyesine bağlı bir köydür ve bu dönemde Aybastı Ordu'ya, Ordu'da Trabzon'a bağlıdır. Cumhuriyetin ilanından sonra da Aybastı' ya bağlı bir köy olarak "Karay" adıyla Ordu 
merkez kazasına, 1945 yılında Gölköy'e, 1959 
yılındaysa yeni ilçe olan Aybastı'ya bağlanır. 1971 
yılında belediye teşkilatı kurularak kasaba halini alır. 
1990'da ilçe statüsüne kavuşur. 
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İlçenin Hoşkadem Mahallesinde mahallenin ismiyle anılan bir evliyadan söz edilmektedir. İlçe sınırları içindeki Gülbahçe ve Kuzköy'deki Evliya' mn Kabataş'ı bir dini merkez haline getirmiş oldukları kaydedilir. Ayrıca, Karaib rahim Evliyası (Çukurcak Mh.), Şeyh Halil Evliyası, Ertepesi Evliyası, Derviş Hasan Evliyası bulunmaktadır. 

İlçeye 16 km. mesafede bulunan Kuzköy sınırları içerisinde yer alan Şid Abdal türbesi (Şidlü Dede) 14. 
asırda yöreye gelen Türklerden Şid Abdal'a aittir. Halk arasında, yörenin Türkleşmesine öncülük etmiş bir büyük hoca ve şeyh olarak kabul edilir. Aybastı ve Ordu Yöresi Türkler tarafından 1390 Tarda fethedilmiş ve bu bölgede Hacı Emiroğulları adıyla bir Türkmen beyliği kurulmuştur. Bölge 1427'de Hacı Emiroğullarmdan Osmanlı yönetimine geçmiştir. 1455 tarihli tapu tahrir defterindeki kayıtlardan anlaşıldığına göre Kuzköy Divani ve malikane hisseleri adıyla iki baştan vergilendirilmiştir. Divani Hissesi Müsellem denen askerlere ödeniyordu. Malikane hissesi ise, Şidlü dede oğlu şeyh Hasan'm vakfı idi. Şeyh Hasan aynı zamanda zaviyedarlık görevini yürütüyordu. Bu kayıtlardan, köye ilk gelenlerin başında bulunan Şidlü Dede'nin fetih hakkı olarak köyün malikane hissesine sahip olduğunu ve bu hakkını kurmuş olduğu zaviyeye vakfettiğini anlıyoruz. Türbedeki alem, ejder başlı asa ve 1395 tarihli Arapça icazetname, bölgenin fatihlerinden ve Kuzköy'ün kurucularından biri olan Şidlü Dede'den kalmadır. İcazetnamede şeyhin adı Şit Abdal olarak 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geçer. Babası, Bayezid-i Bistami Halifelerinden Hızıru'r Rûmi dir. Şit Abdal 1395'te Filistin'de Halil (Hebron) Şehrine gider. Halilullah Hz. İbrahim'in ve diğer Peygamberlerin kabirlerini ziyaret eder. Allah'a yakarır; Oradaki şeyhlerle tanışır. Şeyhler, Şit Abdal'da olgunluk hali görürler ve onu süfilerin yolunda yetiştirirler. 
Dünyaya en az kıymet veren Halillullah'ı hatırlattığı, tarikata elverişli olduğu ve hakikat ehlinin yolunda gittiği için kendisine "Gerek seferde gerek hazarda olsun Halilullah'm alemini taşıma" yetkisi verilir. Böylece Şit Abdal meşayih ve fukara arasına girer. Müritler için bir sofra açar ve kendisinden istifade etmek isteyenlerden ahit alır. Şit abdal'a Şeyhlik icazetini verenler kendisine Allah'tan korkmasını, vaktin kıymetini bilmesini, övülen Şer' i Şerife uygun olan tarikatı benimsemesini tavsiye ederler. İcazetin son bölümü şöyledir. 

"Büyükler, Şeyhler, Dervişler ve Kardeşler.. Allah onların hepsinden razı olsun. Hepsi onun yardımını isteyip kendisini destekleyecekler, onun hassasiyetini koruyup menfaatine uygun davranacaklardır. Sonra onun davetine icabet edip ikram da kusur etmeyecek, ihtiyaçlarını karşılama hususunda ihmal göstermeyeceklerdir. Bu hususta şu Ayetin mazmununu göz önünde bulunduracaklardır. Hatırlayın o günü ki, herkes dünyada ne hayır işlediyse karşısında onu hazırlanmış bulacak ne de kötülük yaptıysa, onunla kendi arasında uzak bir mesafe olmasını arzu edecek. 
Allah size asıl kendinden korkmanızı emreder. Allah kullarını pek çok esirgeyendir. " 
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Zaviye, geleni gideni ağırlayan bir sosyal tesis olarak fonsiyonunu XX. Yüzyıl başlarına kadar devam ettirir. 



Korgan Evliyaları 



1642'ye kadar Satılmış Kazasına (Fatsa) bağlı olan Keşdere bu tarihte kaza olur 51 . 1856'da Canik Sancağına bağlıdır. Bu tarihte yönetimi Akçay, Terme ve Cevizderesi ile birdir. 1860-65'te Canik Sancağı'na, 1866-71 'de ise Ünye Sancağı'na bağlı bir kazadır. 
1882'de Fatsa kazasına bağlı bir nahiye merkezi, 1928'de 
ise Fatsa'ya bağlı bir köy olmuştur. Korgan, 1958 
tarihinde Belediye, 1960'ta da kaza yapılarak ilçe merkezi haline getirilir. 

Emir Yakup Kümbeti, Tepealan beldesine bağlı Koçcuğaz'da bulunmaktadır 52 . Danişment Gazi'nin komutanlarından olan Emir Yakup, 1 105 yılında Türkler ile Trabzon Rum Devleti arasında geçen savaşta esir edilmiştir. Burada 900 senelik büyük bir şehit mezarlığı vardır. İlçeye uzaklığı 12 km.dir. 

8 Temmuz 2012'de Tepealan Belediyesinin 
düzenlediği I.Emir Yakup Kültür Festivali coşkuyla kutlanır. 



http://www.ordukulturturizm.gov.tr/ http : //www . korganmuf tuluğu .gov.tr/ 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Aşağı Yaylacık Mahallesinde Anaç Evliyası adıyla anılan bir yatır bulunmaktadır. İlçe merkezine uzaklığı beş km'dir. Anaç'm, Selçuklu sultanlarından Melikgazi'nin askerlerinden olduğu ve bu bölgede savaşırken öldüğü söylenmektedir. 

Akıncı Evliyası, Çitlice Köyü'nde olup ilçe merkezine 10 km uzaklıktadır. Melikgazi'nin 
askerlerinden olduğu ve mezarın bulunduğu yerden 200 
metre yükseklikteki tepede savaşırken öldüğü anlatılır. 

Aşar Evliyası, Tepealan Beldesi Orta Mahalle'de yüksekçe bir tepede olup taşla çevrili bir mezardır. İlçe merkezine uzaklığı 16 km'dir. Bu şahsın da Melikgazi'nin askerlerinden biri olduğu rivayet edilmektedir. 

Güllü Evliyası, Tepealan Beldesi'nin merkezinde olup ilçeye uzaklığı 12 km'dir. 

Bozbeleni Evliyası, Çamlı Beldesi Güney Mahallesi sınırları içinde taşla çevrili bir mezardır. İlçe merkezine uzaklığı beş km'dir. 

Mehteran Evliyası, Çiftlik Beldesi sınırları içinde olup ilçeye uzaklığı 1 km'dir. 

Tepe Mahalle Evliyası, Yeniköy köyü sınırları içinde olup ilçe merkezine uzaklığı sekiz km'dir. 

Gedemen Evliyası, Karakoyunlu Mahallesi sınırları içinde olup ilçe merkezine uzaklığı üç km'dir. 

Gala Evliyası, Tatarcık Köyü sınırları içinde olup ilçe merkezine uzaklığı 12 km'dir. 
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Turut Evliyası, Yenipmar Mahallesi sınırları içinde olup büyük bir kayanın yanında yeralan taşlarla çevrili bir mezardır. 

Kümbet Evliyası, Perşembe Yaylası'na çok yakın bir mevkide Korgan'm Göltepesi Yaylası sınırları içinde olup ilçe merkezine uzaklığı 35 km'dir. 

Kumru Evliyaları 



Bugünkü Yanlızdam köyü merkez olmak üzere 
1926 yılında Fatsa'ya bağlı nahiye haline getirilen 
Kumru, 19 60 'ta ilçe statüsüne kavuşur. Demircili mahallesinde Ehliman, Karaağu ve Üçler evliyaları, Ayvalı mahallesinde Kömerik, Kayabaşı evliyaları bulunur. 

Fizme Beldesi'nin ilk ismi Fizme, sonra Fizme-i Süfla olmuştur 53 . Yıllar sonra bu isim de Aşağı Fizme olarak değiştirilir. Uzun süre bu ismi taşıyan köy yakın zamanda Aşağıdamlalı Köyü olarak isimlendirilir. 
Kumru'nun ikinci belde belediyesi olan bu köy Kurtuluş köyü ile birleşerek son olarak Fizme Belde Belediyesi ismini alır. Fizme toprakları alimleri ile ünlüdür. İnanışa göre, köyün toprakları dualı olduğundan davul ve zurna girmesi örf ve adetlere göre yasaktır. 



http : //www . fizme . com/ 
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Karın Ağrısı Evliyası, Ezetli Mahallesinde kime ait olduğu bilinmeyen bir yatır olup, karın ağrısı için sıkça ziyaret edilir. 

Garamet Evliyası, Karapınar Mahallesi mezarlığında olup Garip Evliyası denilen bir adamın kabridir. Rivayete göre bu kabristanlığa ilk olarak bu zat gömülmüştür. 

Dikmeci Evliyası, Çakal Mevkiine çıkarken Yukarı Mezarlıktaki yatırdır. Söylentiye göre, bu kabir genç bir insana aittir. 

Alime Hatun Evliyası, Fizme Beldesi Sağlık Ocağının yanında Alime Hatun adında bir yatır vardır. 

Keşlik Evliyası, Keşlikten Kurtuluşa giderken yolun kenarında sıkça ziyaret edilen bir yatırdır. Doğu Beyazıt'tan gelenlerin kabirleri Büyük Cami'nin yanında, çeşmenin hemen üstündedir. Ayrıca, Keşlik ve Ecelli'deki Büyük Kabristanlıkta birçok evliya kabri mevcuttur. 

Akkaya makalesinde, Kumru ve köylerinde evliya olarak bilinen yerleri şöyle sıralar 54 . 

Aşağı Fizme, Kurtuluş Köyü isimleriyle de anılan bu köy yılllar önce Fizmeden ayrılmış, günümüzde ise Fizme Beldesi içersinde bir mahalle olarak kalmış olan Aşağıdamlalı'da Ezetlü Evliyası kabri bulunmaktadır. 

İlçeye sekiz km. mesafede bulunan Balı köyünde Büyüktepe Evliyası kabri bulunur. 



Bekir Akkaya. Kumru Evliyaları 
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İlçeye iki km. mesafede bulunan Akçadere köyünde Isıtma Evliyası kabri bulunur. 

İlçeye 15 km. mesafede bulunan Çatılı köyünde Mezarlık Yanı Evliyası, Tuzak Evliyası, Okçulu Evliyası, Boğaz Evliyası, Pistan Evliyası kabirleri vardır. 

İlçeye üç km. mesafede bulunan Derbent köyünde Karın Evliyası, Hıcılık Evliyası, Karortmen Evliyası kabirleri bulunur. 

İlçeye dört km. mesafede bulunan Divanitürk köyünde Erene Düzü Evliyası kabri bulunur. 

İlçeye beş km. mesafede bulunan Duman köyünde Boğmaca Evliyası kabri bulunur. 

İlçeye dokuz km. mesafede bulunan Esence-Pencik'te Deli Kız Evliyası kabri bulunur. 

İlçeye yedi km. mesafede bulunan Eskiçokdeğirmen köyünde Garibler Evliyası bulunur. 

İlçeye altı km. mesafede bulunan Ortaca köyünde Kepez Evliyası ve Dörek Evliyası kabirleri bulunur. 

İlçeye 1 km. mesafede bulunan Gökçeli köyünde Dikmen Evliyası ve Şehitler Evliyası kabirleri bulunur. 

İlçeye beş km. mesafede bulunan Güneycik köyünde Karaavu Evliyası ve Hatip Evliyası, Çetir (Çiz) Evliyası kabirleri bulunur. 

İlçeye 12 km. mesafede bulunan Karacalar köyünde Karacalar Evliyası kabri bulunur. 

İlçeye 14 km. mesafede bulunan Konaklı köyünde Büyüker Evliyası ve Hıdırcık Evliyası kabirleri bulunur. 
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İlçeye 12 km. mesafede bulunan Şenyurt köyünde Tekke Evliyası kabri bulunur. 

İlçeye dokuz km. mesafede bulunan Tekke köyünde Tekke Yalın Evliyası kabri bulunur. 

İlçeye yedi km. mesafede bulunan Yalnızdam köyünde Aşağıalan Evliyası kabri bulunur. 

İlçeye sekiz km. mesafede bulunan Kayabaşı köyünde Hacıveli Evliyası ve Abak Evliyası kabirleri bulunur. 

Ayrıca Fizme Köyünde, her kabristanlıkta sayısız evliya kabri mevcut. Bunlardan bazıları şunlardır. 
Müderris Abdu Hoca (Akçaalantürk), Sülman Efendi (Akçadere), Mırozu Ömer Hoca (Keşlik), Müderris Mehmet Efendi (Keşlik), Abdullahi Mekki Hazretleri (Çakıllı), Abdullahi Mekki Hazretlerinin Babası (Derekoy-Yukarıdamlalı), Müderris Ali Rıza Efendi (Fizme), Kör Hafız (Fizme), Yanaşma Halil Hoca (Işılga) (Balı), Hacı Mehmet Efendi (Balı), Kırca Hoca (Ballık), Koca Hatipler (Çatılı), Ehliman Haco (Derbent), Hacel Ali Hoca (Esence - Pencik), Üsin Hoca (Güneycik), Hacı Hasan Sunma (Ortaca), Hatip Hoca (Gümüş) (Konaklı), Sait Hoca (Kovancılı), Paşa Hoca (Küçükakçakese), Hüseyin Nargül Hoca (Şenyurt), Hatip Mehmet (Tekke), Yusuf Ziya Işık (Yeniakçaalan), Şaştım Hoca (Demircili), Ahmet Hoca (Demircili), Abdi Hoca (Fizme), Hamit Hoca (Tarakçı) (Fizme), Halil Hoca (Tatlıgül) (Çokdeğirmen), Ömer Hoca (Fatsa) (Çokdeğirmen), Mehmet Hoca (Fizme), Abdullah Hoca (Nutkullu Hafız) (Fizme), ve diğerleri. 
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Asıl adı Abdurrahman Hilmi Bilici olan Abdi Hoca (1860-1957), ilçeye 12 km. mesafede bulunan Aşağıdamlah köyünün Avdullu Mahallesinde dünyaya gelir 55 . Yörenin en meşhur din alimlerinden birisidir. 
Öğrenimine ilk olarak, günümüzde Kumru Merkez Camii olarak hizmet veren Kumru Medresesinde başlar. 
Daha sonra Korgan ilçesinin bugünkü Yeni Pınar (Findekse) Mahallesinde bulunan Sarı Müftünün babası Mustafa Efendi 'den dersler alır. 

Kumru'ya gelerek iki yere medrese açar. Birinci medrese Kumru'nun Aşağıdamlah köyünün Çakıllı Mahallesinde, diğerini ise, bugün Aşağıdamlah köyünün topraklarında bulunan Akdana Mahallesi'ndedir. Bu medreselerde kırk yıl öğrenci okutarak iki defa icazet verir. Kabri şu anda yeni köy olan Avdullu köyünde bulunmaktadır. Kabri uzak ve yakından gelen ziyaretçilerce sık sık ziyaret edilen Abdi Hoca, bugün de çevre ilçelerde tanınmaktadır. 

Abdi Hoca, aslen Tokatlı alim bir aile olan İncevelioğulları'ndan gelmektedir 56 . Babası Hasan Efendi olup iki kardeşi vardır. Annesi Fizmeli Hafıze Hanımefendidir. Fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen küçük Abdurrahman' da ilim sevgisi adeta doğuştandır. Öyle ki, tarlalara giderken, öküzler ile çift sürerken ve mahalle içinde dolaşırken hep ders çalışırken görülür. 



Avdullu bugün Kumru ilçesinin yeni bir köyü olmuştur. 
Ahmet Çapku. Abdi Hoca (Abdurrahman Hilmi Bilici) 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İlk hocası Mustafa Efendi 'dir. Abdi Hoca biraz sertçe biri olan bu hocadan yaylalarda ders alır. Daha sonra okumak için Kumru'ya gelir. Kumru'daki hocası, Hocazadelerden müderris Mehmet Efendi'dir. Anlatılır ki, Abdi Hoca fakir bir talebe olarak ince bir yorgan ile oraya gelir. Fakirlik o derecededir ki, Abdi Efendi'nin getirdiği bu ince yorganı medresenin açık duran girişine soğuk girmesin diye koyarlar. O zamanlar etrafta hocalara düşmanlık bileyen kişiler türemiştir. Müderris Mehmet Efendi Abdi Efendi'ye, "evladım beni burada vuracaklar! İyisi mi sen buradan Ünye'ye, Hacı Yusuf Efendi'ye git", der. Ve Abdi Hoca Ünye'ye gider. Fakat Hacı Yusuf Efendi'ye emsile, bina gibi Arapça dersleri ilk önce Abdi Hoca'nm okutmuş olduğu nakledilir. 

Nihayet Abdi Hoca Yusuf Efendi'ye talebe olmuş, yaklaşık yirmi sene kadar ders ve ardından icazet almıştır. Bu sıralarda yaşı otuz civarındadır. Ünye'de ders aldığı Oflu Hacı Yusuf Efendi aynı zamanda Abdi Hoca'nm şeyhidir. "Ben Ünye'de derslerimde epey ilerlemişken bir gün şöyle düşünüyordum. Gideyim de Fizme'ye medrese açayım. Ben böyle düşünürken hocam dizime küt diye vurdu ve, 'o medreseyi senin başına yıkarım! Sen biraz daha okuyacaksın' dedi." 

Ünye'den icazet aldıktan sonra Fizme'ye gelen Abdi Hoca, daha önceden Çakıllı'da var olan medreseyi biraz onarttıktan sonra orada talebe okutmaya başlar. İlk yıllarında eski hocası Mustafa Efendi, Abdi Hoca'ya bir takım fetvalar yazıp cevaplar ister. Nihayet Abdi Hoca'nm hakikaten iyi yetişmiş biri olduğunu anlayınca 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etrafındakilere, "artık ona gidip fetvalarınızı sorabilirsiniz", der. Abdi Hoca Fizme'de uzun yıllar talebe okutur. 

Hocanın Akdana denilen yerde de bir medresesi açılır. Böylece Abdi Hoca yazın yaylada, kışın ise Fizme'de talebe okutur. Akdana güzdesi denilen yerde Abdi Hoca, Ünye'den hocası Hacı Yusuf Efendi ile birlikte talebelere icazet verirler. 

Birinci Cihan Harbi yıllarında bir ara Hoca'nm medresesine asker kaçakları doluşur. Zira o zamanlar medresede okuyanları askere almazlar. Belki de bu karışıklığı önlemek için veya başka sebeplerden dolayı medresede ilim hayatı Birinci Cihan Harbi yıllarında tatile uğrar. 

Sonraki yıllarda kapanan medrese tekrar açılır. 
Abdi Hoca iki yıl boyunca medresede ciddi bir tedrisat yapar. 1924'te ise medreseler kapatılmasının ardından Abdi Hoca'yı Ankara'ya ya Diyanet İşleri reisi olması ya da Diyanet'te etkin bir görev alması için davet ederler. Ama o bunu kabul etmez. Daha sonra Fatsa'da vaiz olmasını isterler. Abdi Hoca bu teklife önce sıcak bakar, fakat bir Cuma günü Fatsa'da bir camide vaaz verirken Cuma namazına gelen memurların mesai saati geldiği için camiden çıkıp işbaşına dönmeleri üzerine Abdi Hoca "böyle olmuyor!" deyip bu görevi de kabul etmekten uzak durur. 

Medreselerin kapanması neticesinde Hoca boşta kalır. Fakat o ölümüne kadar irşat faaliyetlerine devam eder. Zira hocayı etraftan çok tanıyan vardır. Tokat, 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Ünye, Terme, Korgan, Kumru, Akkuş ve civar köyler Abdi Hoca' dan ilim ve feyz almak için adeta yarış ederler. Böylece Hoca, gideceği yerleri taksim eder, gittiği yerlerde on beş gün veya bir ay kadar kalır, oralarda ders ve zikir halkaları oluşturulur, vaazlar verir. 

Abdi Hoca' dan icazet alan talebeleri Hacı İmamoğlu Salih Efendi, Fizmeli Tısko Ali Hoca, Kostağın Ali Hoca, Çatak Mahallesinde Haseko Ömer Hoca, Kösebucaklı Müezzino Hasan Hoca, Çitlice'de Kır Hoca, Korganlı Kiraz Hoca, Abdi Hoca'mn oğlu Said Hoca, Hacı Talib'in Fahri, Çokdeğirmenli Muhtar İsmail, Belalan'dan yedi sekiz kadar talebe ve Cemal Çaya, Davşano Aziz Hoca ile Server Hoca' dır. 

Halk arasında anlatılır ki, Şapka Kanunu çıktığında Mustafa Kemal Abdi Hoca'yı çağırır ve şapkayı hocanın başına koyar. Sonra da, 'Hoca sen şimdi kafir oldun mu?' diye sorar. Abdi Hoca, 'Hayır Paşam, ben kafir olmadım', der. Bunun üzerine Mustafa Kemal, şapkayı alır, kendi başına koyar ve, 'Hoca ben şimdi kafir oldum mu?', diye sorunca Abdi Hoca, 'Evet Paşam sen kafir oldun!', der. Hayrete düşen Paşa, 'Nasıl olur Hoca', der. 'Sen başına koyunca kafir olmuyorsun da ben koyunca mı kafir oluyorum!' Bunun üzerine Abdi Hoca, 'Efendim siz devletin başısınız. Benim başıma siz koyuyorsunuz bunu. Ben kendi isteğimle koymuyorum. 
Fakat sizi icbar eden yok. Kendi isteğinizle koyduğunuz 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için siz olursunuz', deyince bunun üzerine Abdi Hoca'ya Paşa sancak verir 57 . 

Yine anlatılır ki, Şapka kanunu çıkınca Fatsa esnafı, "bu şapkayı başımıza koyalım mı ne dersiniz", diye Abdi Hoca'ya gelmişler. Hoca da, şapkayı başınıza koyarsanız dinden çıkmış olmazsınız. Zira hükümete itaat Allah'a itaattir, demiş ve onlara bu konuda cevaz/izin vermiştir. Nitekim Abdi Hoca, özellikle şehre girerken başına şapka giymeyi ihmal etmez. 

Hacı Yusuf Efendi, medresede iken talebelerine hatim (tarikat dersi) yaptırırmış. Abdi Hoca'mn talebeleri, hocam sen niçin bize ders yaptırmıyorsun, diye talepte bulunurlar. Bunun üzerine Hoca, pekiyi size ders yaptırayım, diyerek onların bu talebini geri çevirmez. Hatmi dağlarda yaparlar. Zira toplanıp zikir halkaları oluşturmak o zamanlar yasaktır. Bu şekilde Abdi Hoca, kendisine ders almaya gelenlere ders verir. 
Özellikle ilerleyen yıllarında ders için kendisine gelenlerin bir kısmını Açıkbaş Ömer Efendi denilen talebesine gönderir. 

Abdi Hoca'mn Nakşibendi Tarikatının Halidi koluna bağlı olduğu ve şeyhinin Gümüşhanevi Ahmed Ziyaüddin Efendi olduğu nakledilir. Bulunduğu yerde halife olarak ders verir, kendisine ait rabıta yaptırmaz, şeyhine işaret eder. Zikir halkaları oluşturulur. Bu 



Aslında, Mustafa Kemal Paşa ile ilgili bu olayın Hacı Ferşad Efendiyle yaşanmış olduğu nakledilir. Sancağın ise yakınları tarafından resmi değil şahsi bir hediye olduğu ileri sürülür. 
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vefatına kadar devam eder. Yasak döneminde herhangi bir takibata da uğramaz. 

Keramet ehli biri olduğu kabul edilir ve normal olarak hacca gitmediği halde pek çok defa kendisini hacda görenler olduğu anlatılır. Hoca'yı Kore'de (Kore Harbi'nde) görenler de vardır. "Hocamızı Kore'de görüp de kendisini ziyarete gelen biri hocamıza, hocam ben sizi Kore'de gördüm ve sizinle görüşecektim deyince hocamız, sus sus diyerek onu bu konuda konuşturmaz". 

Abdi Hoca bir gün yayladan yanında talebeleri ile birlikte dönerken herhangi bir sebep yokken başından sarığı çıkarır. Yanındakiler, "Hocam, hava soğuk sarığınızı niçin çıkarıyorsunuz", diye sorduklarında o, "siz karışmayın jandarmalar geliyor", der. Biraz sonra aşağıdan yukarıya doğru gelen jandarmalar görünür. 

Abdi Hoca her halükarda devlete bağlı biridir. 
Şapka kanununun uygulanmasında, ezanların Türkçe olarak okunmasında, medreselerin kapatılmasında devlete bağlı kalmış, herhangi bir zıt uygulamaya başvurmak isteyenlere de, "devlete itaat Allah'a itaattir", şeklinde cevap vermiş olduğu nakledilir. Demokrat Parti'nin İmam Hatip Okulları vasıtasıyla hocalar yetiştirerek İslam'ı mihraptan yıkacağı endişesinin, Abdi Hoca'nm Demokrat Partiye karşı mesafeli duruşuyla ilgili olduğu söylenir. 

Abdi Hoca ibadetine düşkün biridir. "Talebeleri olarak bizler, Hocanın evinde kalıyorduk. Hocamız bizi, haydi kalkın diye sabah namazına kaldırırdı. Bir keresinde tam üç sefer sabah namazı kılmıştık. Hocamız 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havanın biraz ışıdığını görünce vakit girdi zannedip bizi namaza kaldırır ve cemaatle namaz kılardık. Bakardık ki daha sabah olmamış. Biraz daha yatardık. Sonra tekrar kaldırır ve tekrar sabah namazı kılardık. Bu tam üç kez tekrarlamıştı. O zamanlar Hocamızın saati de vardı ama o, "Bu kul yapısı bir saattir, belki durur yahu!", derdi. 
Bazen de Hoca, namaza durur, "olmadı" deyip namazı bozar tekrar namaza dururdu." 

Abdi Hoca'mn babası Hasan Hoca, bazen evliya türbelerini ziyarete gider, eve dönerken de bir torba börek vesaire ile dönermiş. Evliyaları ziyarete gelenler oraya yiyecek getirir, Hasan Hoca da onları alıp evine getirirmiş. Abdi Hoca'mn, babasının bu tavrını görünce, bunun doğru olmadığını babasına anlatmış ve onu bu tutumundan vaz geçirmiş olduğu nakledilir. 

Abdi Hoca hayatı boyunca Niksar, Ünye, Fatsa, Korgan, Kumru, Ordu ve çevresinde dini açıdan görüşlerine, fetvalarına başvurulan biri olur. İnsanları irşat etmekten geri kalmaz, onlara her halükarda dini, diyaneti anlatır. Halk da Hocayı sever. Öyle ki, Hoca akşamlara kadar vaaz anlatsa, hiç kimse camiden çıkıp ayrılmaz. Hoca gür sesiyle, selis üslubuyla oldukça etkili konuşur. Hafız olmamakla birlikte ayetleri okurken takıldığı yerleri cemaat içindeki hafızlara sorar, bazen de vaaz ederken ağlar. İnsanlarla fazla konuşmayı sevmez, her dem zikrullah ile meşgul olmayı tercih eder. Bazen köylere vaaza çıkar, gezici vaizlik hizmetini ifa eder. Bir ay veya daha fazla kaldığı köyler olur. Vaaz/irşat için 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Ünye'ye, civar köylere gider, zikir halkaları oluşturulur, sohbetler verir. 

Hoca Efendi falcılara, muskacılara iyi gözle bakmaz. Bununla birlikte, para almaksızın bazen kendisi şifa muskası yazar. Ancak o, muska yazdığı kişilerin hastalıklarına göre, ilaçlarla ilgili kitabına bakarak ilaç isimleri de yazar. Mevlitlere, hatimlere, yağmur dualarına katılır, halk ile iç içe bir hayat sürdürür. Aynı zamanda bir ahlak abidesidir. Nitekim Nutkullo Hafız, bu yönüyle Abdi Hoca'da hiçbir kusur bulmaz, hatta onu kendi çocuklarından daha fazla sever. İlginçtir ki, kocalarından dayak yiyen nice kadın Abdi Hoca'nm evine sığınır, parasını saklamak isteyen nice insan güvenilir olması hasebiyle paralarını, mücevherlerini Hoca'ya emanet ederler. 1939 depremi olduğunda Hoca'nm bulunduğu yerin yakınındaki tepe kaymaya başlar. Avdullu Mahallesi' ndeki halk deprem olurken Hoca'nm evine koşuşur. Hoca'nm konak tipindeki beş odalı evinde çoluk çocuğu, muhtemelen misafirleri de vardır. Gecedir. Halk panik ve korku içinde bekleşmektedir. Tepe durmadan göçmekte, ağaçlar devrilmektedir. Abdi Hoca sesli bir şekilde imdat için tarikat yönünden bağlı olduğu kutublarm, gavsların isimlerini çağırır. Tam deprem esnasında Abdi Hoca rüzgarın esiş hareketlerine bakarak 'Melheme' isimli kitabına müracaat eder ve şöyle bir netice çıkarır. 
'Rüzgarın bu hareketleri yeni bir harbe işaret ediyor!" 
Fazla sürmez, İkinci Cihan Harbi patlak verir. 
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Abdi Hoca yeni yazıyı kendi çabasıyla öğrenir. 
Arapçası mükemmeldir. Biraz Farsça da bilir. Fakat o aynı zamanda biraz Gürcüce, Lazca, Çerkesce de konuşmayı becerir. Aynı zamanda oldukça muzip, şakacı biridir. 

Beş odalı, iki katlı konak tipi evinin bir odası hem mescit hem de kütüphanedir. Odanın kıble tarafında mihrap da vardır. Odanın duvarları kitaplarla doludur. 

Abdi Hoca temiz giyimli biridir. Şalvar tipi pantolonu, başında sarık veya abaniye vardır. Bazen şapkanın üzerine abaniye sarar. 

Abdi Hoca Fotoğrafa ve müziğe karşıdır. Ancak şeyhi Gümüşhanevi'nin fotoğrafının Abdi Hoca' da olduğu ve bunu insanlardan gizlediği söylenir. Bununla birlikte Abdi Hoca, paralarda bulunan fotoğraflar ile nüfus cüzdanlarında bulunan fotoğraflara 'zaruret" olduğu için cevaz verir. Resmin olduğu yere meleklerin girmediğini söyleyen hadislerden hareketle resim ve fotoğrafa karşı çıkan biridir 58 . "Düğünde çalgı varsa nikah geçersiz olur", şeklinde görüş beyan eder. Ancak askerdeki mızıka bölüğü ve mehtere tavrı müspettir. 

Abdi Hocanın evliliklerinden Mehmed Said, Hasan Sabri, Ahmed Hakkı, Abdullah, Emine Sıddıka (Sarıhan), Ayşe Nuriye (Alanlı) ve Naci isimli çocukları 



"Rasulullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) : - 'Bu resimlerin sahipleri kıyamet gününde muhakkak azab edilirler. İçinde resim bulunan eve melekler girmez' , buyurdu." 
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dünyaya gelir. Ömrünün sonlarına doğru sol tarafına felç vurur ve özellikle son üç dört yılını yatağa mahkum bir vaziyette yaşar. Bir keresinde Hoca yaylada dururken Perşembe'ye gitmiş, yolda dönüşte yağmurda ıslanmış sonra da hastalanmış, zayıf düşmüş ve felç olmuştur. 
Hoca'nm mezarı bugün Fizme'nin Avdullu Mahallesi'nde kendi evine yakın bir yerdedir. 

Mırızo Ömer Abacı Hoca, Ezetli Mahallesinden takvası ile ünlü, keramet sahibi bir zat olduğu nakledilir. 
Kabri Keşlik mezarlığmdadır. 

Müderris Mehmet Efendi, Fizme Çakullu Mahallesinden olup, aynı yere Abdi Hocadan önce medrese açmış ve yıllarca çocuk okutmuştur. Birçok kerameti anlatılır. Kabri Çakullu'nun altındaki kabristanlıktadır. 

Gayyu Hatip Hoca, uzun süre tahsilini Selanik'te yapmıştır. İlme büyük hizmetlerde bulunmuş, okumuş ve okutmuş olduğu anlatılır. Kabri Keşlik Mezarlığmdadır. 

Kör Hafız, Hatip Hocanın yetiştirdiği bir hafızdır. 
Doğuştan gözleri ama olup, çok güzel bir sesi ve okuması ve iyi bir hafızlığı ile büyük bir alim olduğu nakledilir. Kabri Keşlik Mezarlığmdadır. 

Kumru ilçesinde Düzoba Yaylası merkez haline getirilmiş ve Mayıs ayının sonu ile Ekim ayının başı arasında her Pazar günü yayla pazarı kurulmaktadır 59 . 
Ramazan ve Kurban Bayramı'nm 1. günü bilinmeyen bir tarihten bu tarafa Fizme 'de güreşler tertip edilmektedir. 



http://kurumsal.kulturturizm.gov.tr/ 

69 



Düz Oba Yayla Şenliklerinin amacı sanatsal etkinlikler sportif yarışmalar, yağlı güreşler, mahalli güreş yarışmaları yaparak ilçede dayanışmayı sağlamak amaçlanır. Şenlikler 23-24 Temmuz tarihleri arasında Kumru Kaymakamlığı ve Kumru Belediye Başkanlığınca düzenlenen ulusal bir festivaldir. 
20.Düzoba Yayla Şenliği 2013 yılında düzenlenir. 

Düzoba'nm ötesinde Kara Mehmet yaylasının bitişiğinde bulunan Kırkkızlar yaylasında kırk kızın mezarları yan yana dizilmiştir. Halk arasında, düşmana teslim olmaktansa birbirlerini öldüren Kırkkızlar hakkında muhtelif hikayeler anlatılmaktadır. Yöre insanı çeşitli sıkıntıları için buraya ziyarete gelmektedir. 

Mesudiye Evliyaları 



Mesudiye yöresi Osmanlılar döneminde nahiye olarak Milas ismiyle anılmaktadır. Kayıtlara göre Milas, 1530'da Rum Eyaleti Canik Sancağı'na bağlı Ordu ilinin bir nahiyesi idi. 1846'da Trabzon Eyaleti, Karahisar-ı Şarki iline bağlı bir kaza haline gelir. Kaza merkezi Parçı köyünden alınarak 1863 yılından sonra pazaryeri olarak kullanılan bugünkü Mesudiye'ye 1876'da nakledilir. Bölgedeki halkın padişaha yazdıkları arzuhal ile 20 Kasım 1876 tarihinde Milas ismi Hamidiye olarak değiştirilir. 1899 yılında belediye teşkilatı kurularak Aliçavuşoğlu Mustafa Bey ilk belediye başkanı olur. 
1910 yılında ise Hamidiye ismi Mesudiye olarak 
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değiştirilir. 1933'te Mesudiye İlçesi Şebinkarahisar'dan alınarak Ordu iline bağlanır. 

Mesudiye ilçesi Kaleköyü Kalesi'nin yaklaşık 700 
metre doğusunda bugün halen köy mezarlığı olarak kullanılan yerde üç kümbet kalıntısı göze çarpmaktadır. 
Bunlardan biri tamamen yıkılmış olup diğer ikisi kısmen ayaktadır. Ordu Müze Müdürlüğü'nce 1991 yılında Kültür Bakanlığı imkanları ile mezarlıkta çevre temizliği ve tanzimi yapılan türbelerle kalenin aynı dönemlerde inşa edildiği tahmin edilmektedir. Yine mezarlık içersinde türbelerin yanında bir mezar taşında Arap harfleri ile yazılmış kitabeye rastlanmıştır. Mezar taşının diğer yüzünde ok ucu motifi ve çerçeve içersinde bir adet rozet bulunmaktadır. Diğer yüzündeki yazı ise, Türkçesi "Hicret'in 846'mcı senesinde Rebiyülevvel ayının 6 smda", diye okunmuştur. Mesudiye ilçesi Kale Köyünde yer alan tarihi mezarlık, bir bütün olarak Mesudiye ve yöre tarihinin somut belgeleri olmaları açısından büyük bir önem arz etmektedir. 

Yörede anlatılan hikayelerden biri Uzun Kızlar Efsanesidir 60 . Anlatılır ki, yüzlerce yıl önce Mesudiye yöresinde üç Türkmen kardeş yaşarlarmış. Bu kardeşler, kış mevsiminde Mesudiye yöresinin kuytu ve sıcak yerlerinde, yaz mevsiminde de yüksek yaylalarda yaşamlarını sürdürürlermiş. Üç kardeşin de sürülerce koyunları ve yüzlerce atları varmış. Karababa, Karaaslan ve Eriçok adındaki bu üç kardeş, çanlı kelekli koyunları, 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yağız at sürüleriyle mutlu bir şekilde yaşaya dururlarken, günlerden bir gün büyük bir düşman ordusu çıkagelmiş. 
Onların bu mutlu yaşamları sona ermiş ama Türkmenler hemen teslim olmamışlar. Düşman ordularıyla aralarında denk olmayan ama yiğitçe mücadele başlamış. Karababa ve Karaaslan adlı kardeşler, bulundukları mevkide yiğitçe mücadelelerinden sonra şehit düşmüşler. Üçüncü ve en kuvvetli kardeşin askeri daha çokmuş. Onun için bu kardeşin bulunduğu tepeye "Eriçok Tepesi" denmiş. 
Eriçok tepesi müstahkem bir kalenin bulunduğu, bir tarafı kayalık ve uçurum olan yüce bir tepedir. Düşman, bu tepeyi de kuşatmış. Tepenin üzerindeki kalenin önlerinde günlerce savaş olmuş. Düşmanlar tepeyi savaşarak alamayınca beklemeye başlamışlar. Kalede su ve yiyecek bitmiş. Günün birinde kaledeki Türkmenler artık susuz kalamayacaklarını anlayınca Eriçok Tepesi'nin yakınlarında bulunan Kübet çeşmesine su getirmeleri için 12 savaşçı ve iki yiğit kız göndermişler. 
Kızlar çeşme suyu doldurmuşlar. Savaşçılar da kendilerine saldıran düşmanlarla savaşmaya başlamışlar. 
12 savaşçı savaşa dursun, kızlar Eriçok tepesine hızla 
tırmanıyorlarmış. Ama düşman durur mu? 12 yiğidi şehit ettikten sonra kızların peşine düşmüşler. İki yiğit Türkmen kızı, kaleye epeyce yaklaşmışlar. Fakat düşman atlıları da peşlerinden yetişmiş. Düşmanın nefesini enselerinde duyan kızların başka çareleri kalmamış. Allah'ım demişler... "Bizi düşman eline teslim etme! Yeri yar da yerin dibine girelim... Onların eline teslim olmaktansa ölmek daha iyidir." Yüce Tanrı 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onların bu masum isteklerini kırmamış. Yer yarılmış ve toprak onları bağrına basmış. Kızların öyle uzun, öyle güzel uzun saçları varmış ki, saçlarının bir kısmı dışarıda kalmış. Uzun bir mücadeleden sonra Eriçok tepesi düşmüş. Uzun kızların mezarları ve Eriçok Kalesi'nin önünde binlerce mezar, bugün de durmaktadır. Her üç tepede de, yani Eriçok, Karababa ve Karaaslan Tepelerinde bu mübarek zatların mezarları ziyaret edilmektedir. 

Perşembe Evliyaları 



Vona'nm Fatih devrinde Osmanlılara geçtiği, Canik Sancağında Subaşılık olduğu ve halkının çoğunun Tuna Türkleri olduğu nakledilir. Şehrin kuruluşu; 19.yy ilk yarısında 1824 tarihinde, Kozağzı Deresi'nin güneyinde bulunan, bu günkü meydan Camii ve onun ön tarafında küçük teknelerin yanaşabileceği bir iskelenin yapılışı ile başlar. Pirzade Hacı Mustafa Kaptan' m yaptırdığı bu cami ve iskele ile yerleşime açılmış olup zamanla caminin etrafına denizci depoları, dükkanlar ve kayık yapılan atölyeler kurulur. 93 Harbinde milis kuvvetleri ile Ruslara karşı savaşan Çürüksulu Ali Paşa, Giresun Mutasarrıfı olduğu zaman, Ordu'nun ve özellikle Perşembe'nin gelişmesine büyük 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katkıları olur . Kasaba merkezinde dükkanlar ve depolar yaptırır. Vona, önceleri köy iken, sonraları bucak ve 1945 yılında da Perşembe adı ile ilçe haline getirilir. 

İlçeye altı km. mesafede bulunan Efirli köyünün sahil kesiminde yer alan Efirli Camii ve Mezarlığı'nın 1800'lü yıllardan kalma olduğu tahmin edilmektedir. 
Mezarlıkta birbirinden farklı, estetik mezar taşları ve kitabeler bulunur. Burası, Kültür ve Turizm Bakanlığı'na kayıtlı Türk Aile Mezarlığıdır. Burada, II. Mahmut'tan korkarak gelmiş olan Yeniçeri askerlerinin de mezarları bulunduğu kaydedilir. D.S.İ. binasının hemen yanı başında olan mezarlıkta Esseyyid Hacı İbrahim Ağa gibi önemli şahsiyetlerin mezarları da yer alır. Efirli Camiinin tek şerefeli minaresi vardır. Caminin içi çok az 
restore edilmiş olup mihrap ve iç kapı orijinaldir. 1455 



Tavdgiridze Mehmet Bey ile Fatma Dindine Hanım'ın oğlu olan Ali Paşa, 1829 senesinde Çürüksu'da dünyaya gelir. 
Kırım Harbine diğer aile fertleriyle birlikte katılır. 1877/1878 Osmanlı-Rus Harbi 'nde mirliva rütbesi ile görev alır ve Batum ve havalisinden oluşturulan yerli kuvvetlere komutanlık yapar. Savaş sonrasında Batum'un Ruslara bırakılması ile Ali Paşa ve ailesi de hicret ederek Trabzon vilayetine yerleşir. Ali Paşanın özellikle Ordu ve civarında Gürcü muhacirlerinin yerleştirilmesinde büyük hizmetleri bulunur ve bu hizmetlerinden dolayı da Padişah II.Abdülhamit tarafından ödüllendirilir. 1884 senesinde İstanbul'a çağrılarak padişah yaverliği rütbesi verilir. Ali Paşa üç defa evlenmiştir. 
Çürüksulu Ali Paşa, 1911 'de İstanbul'da vefat eder. Kabri Fatih Camii Haziresindedir. 
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yılma ait tahrir defterlerinde Efırli karyesinde Şeyh Emin Fakih isimli bir zaviyedardan söz edilmektedir 62 . Ayrıca, mezarlığın yanında Çivrikoğlu Bekir Efendi' nin ismini taşıyan Bekir Efendi Medresesinin faal ve ünlü olduğu nakledilir. 1930'larda yıktırılan medresenin 200-250 yıllık olduğu tahmin edilir. Bu medresede ders veren hocalardan biri olan Akçaloğlu Osman Zeki Efendi'nin Mesudiye müftülüğü de yapmış olduğu söylenir. Ayrıca, burada dört bin kitaplık büyük bir kütüphanenin olduğu ve 60-70 yıl kadar önce sel sonucu tamamen yıkıldığı anlatılır. 

Soğukpmar Mezarlığı ve Camii, ilçeye 12 km. 
mesafede bulunan Soğukpınar köyünün Hatipli Mahallesi'nde bulunmaktadır 63 . Eskiden Aladere olarak bilinen bu köydeki mezarlık ve caminin 150-200 yıllık bir geçmişi vardır. Halk tarafından inşa ettirilen yapı 
1870 yılında ibadete açılmış ve köyün mezarlığı 
içerisinde 1000 metrekarelik bir arsada 100 metrekarelik bir alanı işgal etmektedir. Tamamen ahşaptan yapılmış olup, kuzeyindeki son cemaat yeri de muhtemelen sonradan eklenmiştir. Camii, tamamen taş malzeme kullanılarak yapılmıştır. Mezarlık ise, çok büyük olup, kitabeli kabir taşları bulunur. 

Ayrıca, Karavaiz tepesi köyün önemli merkezlerindendir. Adını bir ulemadan almıştır. Çeşitli rivayetlerde mevcuttur. Köylü ulema için anıt mezar 

62 Muzaffer Günay. Perşembe Efirli Tarihi Mezarlığı 

63 Ahmet Ali Bayhan. Ordu'dan Bazı Tarihi Ahşap (Çantı) 
Camiler 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yaptırmıştır. Burada 25-30 yıl öncesine kadar yağmur duası ve güreşlerin yapılmış olduğu anlatılır. 

İlçenin dört km. kadar güney-batısmda, Sarayköyü sapağında bulunan Anaç tarihi camii artık bir harabe durumundadır. 10-15 yıl önce onarılacak durumda iken, ilgisizlik yüzünden yapının tamamen çökmüş olduğu kaydedilir. Anlatılır ki, bir zamanlar burada dört köy halkı cuma namazı kılarmış. 

İlçeye 25 km. mesafede bulunan Medreseönü beldesi ismini 1770'li yıllarda Molla Hasan Efendi tarafından yaptırılan medreseden alır. Doğanlı Hasan Efendi Türbesi, yörede evliya olarak kabul edilen Müderris Molla Hasan Efendi adına yaptırılmış olup türbenin Osmanlıca kitabesi vardır. Beldedeki mahallelerden biri olan Doğanlı mahallesindeki mezarlığın içinde bulunan türbe basit yapılıştadır. 
18. yüzyılın ikinci yarısından sonra dünyaya gelen ilim ve gönül adamı Molla Hasan Efendi, 1820' de vefat etmiştir. Yörede Molla Hasan olarak bilinen Müderris Hasan Efendi, çok sayıda talebe yetiştirmiştir. Yöre halkının ifadesine göre yağmur duası için bu büyük zatın türbesine varılır, dua edilirmiş ve ardından da hemen rahmet gelirmiş. Günümüzde de kurak olduğu zamanlarda, bu türbeye gelindiği ve yağmurun hemen yağdığı ifade edilir. 
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Ulubey Evliyaları 



Fatih Sultan Mehmet Han'ın 1455 yılında Ulubey topraklarını tımar olarak dağıtması sonucunda bir Türkmen beyinin admı alarak Sevdeşlü nam-ı diğer Ulugbeylü nahiyesi olur 64 . 1 547 yılında Ulubey nahiyesi adını alır. Aşağı yukarı 200 sene kadar nahiye merkezi olan Sevdeşlü, bu vasfını XIX. Yüzyılın ortalarından sonra nahiye merkezinin Gündüzlü'ye taşınması ile yitirir. Daha sonra, bugünkü Yolbaşı (Bahaeddin) ve Aşağı Kızılin (yeni ismiyle Şahinkaya) köyleri nahiye merkezi yapılır. 1870'lerden sonra ise bugünkü yerine yeniden taşınır. 1958 yılma kadar nahiye olarak kalır ve 
27 Haziran 1957' de ilçe olur. 

Şeyh Abdullah Türbesi, ilçeye 12 km. mesafede bulunan Şeyhler köyündedir. 14. yüzyılda yöreye gelen Şeyh Abdullah, zora düşenlerin yardımına koşması nedeniyle vefatından sonra da insanlar tarafından unutulmaz 65 . Turkuaz çinili türbe ilkin ahşap olarak yapılmış, daha sonra 1984 yılında Şeyhler köyü halkı tarafından mescidi ile birlikte betonarme olarak inşa edilmiştir 66 . Burası "Veli Hazretlerinin ruhuna Kur' an okumak ve dua etmek için ziyaret edilmektedir. 



http : //www . orduulubey . gov . tr/ http://kurumsal.kulturturizm.gov.tr/ 

Yaşar Kalafat. Horasan Eri Olarak bilinen Anadolu Yatırları 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Bakımını köy halkının yaptığı türbenin çok sayıda ziyaretçisi vardır. 

Yöre, Malazgirt Zaferi'nden sonra Türk boylarına mensup aşiretler tarafından yerleşim yeri olarak benimsenir. Emir Danişment'e, Ulubey çevresindeki topraklar verilince köy toprakları da Danişmentlilerin egemenliğine geçer. XIII.-XIV. Yüzyıllarda Pontus Rum etkisinde kalan bu topraklarda XIV. Yüzyıl ortalarında Mesudiye'de kurulan Hacı Emiroğulları Beyliği hakimiyeti sağlar. Yörenin İslamlaşması da bu süreçte gerçekleşir. Çelebi Mehmet 1413 yılında Ordu yöresini, Ulubey 'den Mesudiye'ye kadar uzanan iç bölgeleri dolayısıyla köy topraklarını Osmanlı topraklarına katmış, ancak yörenin kesin olarak Osmanlı Devleti'ne katılması Fatih döneminde gerçekleşmiştir. 
Fatih Sultan Mehmet, 1455 yılında Trabzon Rum Pontus Devleti üzerine yaptığı sefer sırasında, Ulubey topraklarını "tımar" olarak dağıtır. Bu arada Şıhlar Köyü toprakları da yöreye Doğudan, muhtemelen Horasan üzerinden gelen Şeyh Abdullah'a Fatih tarafından vakfedilmiştir. Karye-i Şeyh Abdullah, Vakf-ı Zaviye-i Şeyh Abdullah, başlığı altında köyde oturanların adları da tahrir defterlerinde yer alır. Bu tarihte Şıhlar Köyünde 
18 hane yaşamaktadır. Şeyh Abdullah yörenin 
zaviyedarlarmdandır. Yörenin İslamlaşması, iskanı ve Türkleşmesinde önemli görevler üslenmiştir. Köyün kurucusu olarak da kabul edilen Şeyh Abdullah kısa sürede yörede sevilen sayılan biri haline gelir. XVI. 
Yüzyıl sonlarında başlayan Celali isyanları yörede de 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etkili olur. Bu dönemde yağma ve cinayetler, Ulubey köylerindeki halkın Şeyh Abdullah köyüne toplanmasına yol açar. Celalîliğin Ordu topraklarında bütün şiddetiyle hüküm sürdüğü bir devrede, Şeyh Abdullah köyünün adeta manevi bir sığmak olduğu anlaşılmaktadır. 

Şeyh Abdullah'ın yatır haline gelen mezarı köylüler tarafından ziyaret edilen kutsal bir mekana dönüşür. Buradaki ilk türbe ahşaptan yapılmıştır. 1985'li yıllarda yenilenen Şeyh Abdullah türbesi Turkuaz çinilidir ve bitişiğinde kubbeli bir de mescit bulunur. 
Köyde, beşincisi 1999 'da gerçekleştirilen Şeyh Abdullah Hazretlerini Anma ve Pilav Günü düzenlenmektedir. Bu törenler yılaşırı Temmuz ayı sonunda gerçekleştirilir. 
Törenlerde Şeyh Abdullah Hazretlerinin manevi şahsiyeti, geleneği ve yöreye hizmetleri anlatılır. Köy meydanı komşu köylerin, ilçenin, ilin toplandığı adeta bir bayram yerine dönüşür. 

Anlatılır ki, Şeyh Abdullahveli Hazetleri II. Murat zamanında Horasan'dan şeyhler köyüne gelmiştir. 
Vakıfları vardır. Muhtaçların yardımına koşmuştur. 
Padişah Sultan IV.Murad'm askerleri, Ordu-Gölköy yolu ile Sivas istikametinde sefer gitmektedir. Bugünkü Şeyhler köyünün yanından geçen "Sarp Dere" isimli küçük bir derenin aktığı vadiden ilerlerken develerden biri yamaçtan aşağıya, Sarp Dere'ye yuvarlanır ve yerinden kalkamayacak derecede de hırpalanır. Sultanın adamları, deveyi düştüğü yerden çıkarmaya uğraşırlar. 
Fakat bir türlü yerinden kaldıramazlar. Ancak, devletin 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devesini de olduğu yerde bırakıp gitmek de olmayacağından, buna bir çare düşünmeye başlarlar. 

Durumu gören bir köylü, bu işi civarda keçilerini otlatmakta olan Şeyh Abdullah efendinin becerebileceğini söyler. Askerler de bu keçi çobanını karşı ormanda bulurlar ve alıp getirirler uçuğun başına. 

Çoban şeyh Abdullah, devenin yuvarlandığı yere gelir ve devenin boynunu okşadıktan sonra, 

"Kalk ya mübarek!.. Muhannetlik etme", der. 

Deve, bu sözler üzerine eski gücüne kavuşarak yerinden kalkar. Şeyh Abdullah deveyi yularından tutarak yukarı getirir. Devenin düştüğü bu çukura "Deve Uçuğu adı verilir. 

Padişah, bu olaydan haberdar olduğu için, Şeyh Abdullah'ı mükafatlandırmak ister ve dileğini sorar. 
Şeyh Abdullah keçilerini otlatmak için mera tahsis edilmesini diler. Padişah derhal o havalinin hudutlarını tespit ettirerek geniş bir araziyi Şeyh Abdullah'a bağışlar. Bu yer günümüzde Şeyhler köyünün hudutları içinde bulunmaktadır. Sultan, fermanında bu yeri ' Şeyh Abdullah Karyesi' olarak belirtir. Bu ismin yakın zamanlara kadar aynen kullanılmakta olduğu nakledilir. 

Ulubey İlçesinin Şeyhler köyü adıyla kayıtlarda yer alan bu köyde bir kütük camii ile bir değirmen ve Şeyh hazretlerinin türbesi bulunmaktadır. Köydeki camiinin yanında Şeyhe ait bir zaviye vardır. Bu zaviyedeki büyük kazanda her gün yemek pişirilir, fakirfukara da buradan geçerken mutlaka bu kazandan nasiplerini alırlar. 
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Şeyh Abdullah'a ait olduğu riayet olunan değirmenin de bazı özelikleri olduğu nakledilir. 
Seferberlik yıllarına kadar bu değirmende 'hakçı' bulunmazmış Herkes sahrasını öğütür çuvalına, torbasına doldurur alır gidermiş. Değirmenin bir tamir ihtiyacı olursa, köylüler el birliği ile bunu giderirlermiş. 
Bir kimse bu değirmende başkasının sırasını almazmış. 
Şayet buna kalkışan olursa, değirmenin oluğundan su yerine kan akarmış. 

Seferberlikten sonra değirmene hiç kimse bakmaz olmuş. Bozulmaya yüz tuttuğu için köylüler değirmene bir bakıcı tayin etmiş. Fakat o günden sonra o değirmenin eski özelliği kaybolmuş. Zira buradan değirmen hakkı alındığı için oluktan akan kanı gören köylüler bir daha buraya uğramamışlar, sahralarını daha ötelerdeki değirmenlerde öğütmeyi tercih etmişler. 

Rivayete göre Şeyh Abdullah, padişah tarafından kendisine bağışlanan arazilerin geliriyle bir zaviye ve bir de yanma kütük camii adı verilen kaim kerestelerle bir mescid inşa etmiş. Bu mescidin yapılışı ise şöyle anlatılır. 

Bir sabah vakti, köylüler meydanda bir yığın kütük bulunduğunu görürler. Ertesi sabah, daha sonraki sabah bu kütükler daha da çoğalır. Bu ağaç kütüklerinin oraya mutlaka birileri tarafından taşındığını tahmin eden köylüler bunun nasıl yapıldığını merak ederler. Bunun için de, yakınındaki ormanın kuytu bir yerine saklanıp, etrafı gözetlemeye başlarlar. 
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Bu köylüler, Şeyhler köyünün Çötele adıyla anılan bir mahallesinde oturuyorlarmış .0 gece, ormandan gelen bazı sesler duyan Çöteliler, Şeyh Abdullah'ın bir geyik sürüsüyle birlikte boynuzlarında ağaç kütükleri olduğu halde karşı yamaçtan geldiğini görürler. 
Geyiklerin boynuzları ve zelveleri adeta gümüştendir. 

Geyikler Çötelilerin saklandığı ormana yaklaşınca bir anda karşılarında Çötelileri görünce ürküp, gerisin geriye kaçmaya başlarlar. Bu durumu fark eden Şeyh Abdullah da büyük bir üzüntü ile köylülere dönerek şöyle seslenmiş. "İlahi Çötele ..neslin sönsün..." 

Rivayet olunur ki Çötele mahallesinden hayatta bir kişi bile kalmaz. Burasının kalabalık bir mahalle olduğu, "Kırk Gelin Mezarlığı" adıyla anılan büyük bir mezarlığın mevcudiyetinden anlaşılmaktadır. 

Şeyh Abdullah, geyikleriyle taşıttığı kerestelerle burada bir mescid yapar. Son yıllarda bu mescid yıktırılarak köyün orta yerine beton bir cami inşa edilmiştir. 

Salih Derviş Türbesi, ilçenin Karakoca mahallesinde olup, 1994 yılında yaptırılmıştır. 

İlçeye 14 km. mesafede bulunan Uzunmahmut köyünde boyunun üç metre olduğu iddia edilen Uzun Mahmut'un mezarı bulunmaktadır. 

Osmanlı döneminde ne zaman açıldığı kesin olarak belli olmayan medresede Yukarı Kızılinköyü halkı ve memleketin çeşitli yerlerinden gelen öğrenciler medrese öğrenimi görür, ancak bu öğrenim I.Dünya savaşma kadar sürer. Bu dönemde öğrencilerin 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memleketlerine dönmeleri sebebiyle medrese kapanır. 
Müderris Abdullah Efendi de köyde cami imamı olarak kalır ve köye yerleşir. Daha sonra bu medrese binaları konaklama yeri olarak kullanılır. 1 920'li yıllarda yolcuların ihmali bu binalarda yangına ve binaların yok olmasına sebep olur 67 . Daha önceleri Aşağı ve Yukarı 
Kızılin olarak ikiye ayrılmış olan köyün adı, 2000 
yılında isim değişikline gidilerek Şahinkaya olarak değiştirilir. Burası Üç evliyası ile meşhurdur. Saltuk oğlu şeyh Saru, ve Sallah Hoca ile Yukarı Kızılin köyünde kabri bulunan Abdullah Efendi'dır. 

İlçeye beş km. mesafede bulunan Güzelyurt (Şuayb) köyünde Molla Lütfullah'm kabri bulunur. 

İlçeye beş km. mesafede bulunan Kıranyağmur köyünde 1866 yılından kalma cami ve çeşme bulunmaktadır. 

Ünye Evliyaları 



Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinden, 1855 'de Ünye Kazası'nda vefat etmiş olan Bahriye mirlivası Hasan Paşa'nm terekesinden haksız yere alman resmin iade edilmesine, 1890' da Ünye'ye bağlı Çaldıra köyünde 



Okul günümüzde çoğunluğu prefabrikelerde olmak üzere, 
15 derslik ve 291 öğrencisi ile eğitim ve öğretime devam 
etmekte olup ismi 1998 tarihinde 'Şehit Öğretmen Mithat Eren İlkokulu' olarak değiştirilmiştir. 
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bir camii ve bir medrese inşa edildiğine, 1893 're Ünye Kazası Medresesi Müderrisi Yusuf Efendi'nin halkı Hristiyanlara karşı kışkırttığından bunun önlenerek asayişin sağlanmasına, aynı yıl Ünye'de kolera zuhûr ettiğinden, Karadeniz sahilleri mevaridatı için konulan karantinanın bir derece genişletilmesine, 1899'da Ünye kasabasında yapılmakta olan caminin inşasının tamamlanması için padişahdan yardım talebine, aynı yıl Hazine-i Hassa'dan gelen yardımla Canik Sancağı Ünye kasabasında yarım kalan cami inşaatının tamamlanmasına, 1910'da Ünye kazasında meydana gelen kıtlık sebebiyle muhtaç olanlara Hazine'den borç para verilmesine, 1915' te İki düşman harb gemisinin Ünye'yi bombaladığı ve Botoçoz açıklarında başka bir gemiyle buluşarak Batum'a hareket ettiğine, aynı yıl Samsun, Bafra, Terme ve Ünye'de Ermeni ve Rumlardan oluşan çetelerin ele geçirilmesi için yapılan çalışmalara dair bilgi sahibi oluruz 68 . 

Anlatılır ki, Kadiri tarikatı Şeyhi Abdurrahim Efendi (v.1856), Hz. Ömer soyundan olup büyük ceddi Buhara'dan göç ederek Ünye kasabasının kurucusu olur. 
Abdurrahim Efendi büyük dedesi tarafından Ünye'de yaptırılan Müftü Medresesi'nde eğitimine başlar. Genç yaşında İstanbul'a gelerek çeşitli ilimleri talim eder 69 . 



http://www.devletarsivleri.gov.tr/ 
Vassaf. Sefine Cilt 1. Sh.157 
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Yunus Emre türbesi, Karşıyaka Mahallesinde Ünye Sanayi Sitesi çıkışında yoldan üç km. içeridedir. 
Yunus Emre'nin, 

"İndik Rum' i kışladık 
Çok hayr ü şer işledük 
Oney ( Ünye ) oldu son durak 
Göçtük El-Hamd ü lillah" 

Dörtlüğünden Ünye'yi ziyarette bulunduğu ve burada ebedi istirahatine çekildiği söylense de, bu mezarın Yunus Emre'nin makamı olabileceği kabul edilir. İlçeye iki km. uzaklıkta, Kiraztepe mevkiindeki mezarın üstüne 
1998 yılında Ünye Belediyesi tarafından türbe yaptırılır. 

Ellili yıllarda köylerden gelen insanlar konuşamayan, geç yürüyen ve geç öğrenen çocuklarının rahatsızlıklarına şifa bulmak için Halka Baba'ya getirirlerdi 70 . İlçede Halka Baba'nm türbesi bir semte de adını vermiştir. Bugün Ortayılmazlar Mahallesinde Yalıkahvesi'nden başlayıp yukarıda mezarlıkta sona eren caddenin adı Türbe Caddesi'dir. Orta yerdeki 'Karılar Pazarı' ndan sonraki kısma Türbe Mahallesi de denir. 
Günümüzde "Karılar Pazarı" unutulmuştur. Bir zamanlar alıcısı da satıcısı da kadınlar olan bu pazarın yerinde şimdi bir çocuk parkı vardır. Pazar yine kurulur ama semt pazarıdır sebze meyve satılır. İşte bu cadde adını biraz yukarıda mezarlıkta bulunan Halka Baba'nm türbesinden alır. 



Canik Dergisi. 8. Sayı. Halka Baba Türbesi 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Halka Baba, bu mahallede yaşamış, öldükten sonra da buraya gömülmüş. Yardımsever ve çevresine her konuda faydası olan biriymiş. Öldükten sonra kendisine bir türbe yapmışlar. Türbesi uzun yıllar ziyaret mahalli haline gelmiş. 

Halka Baba'mn Malazgirt savaşından sonra Anadolu'ya gelmiş Türk oymaklarından bir alperen, yani hem savaşçı hem din önderi veya bilgini veya oymağın başı olduğu, Ünye'ye ise Niksar'dan Akkuş yolu ile inerek Ünye'yi fetheden Danişmentlilerle birlikte geldiği ve oymağı ile burada yerleştiği tahmin edilir. 
Halka Baba'mn türbesi zamanla birçok değişikliğe uğramış, en son altmışlı yıllarda yenilenmeye çalışılmışsa da, yarım kalmıştır. Duvarın içinde iki tane mezar bulunmaktadır. İkinci mezarın eşi olduğunu tahmin edilir. Burası da definecilerden nasibini almış mezarlar birkaç kere kazılmıştır. Halka Baba, başındaki tek selvi ağacının altında yatmaktadır. 

Kümbet Evliyası'nm kabri, ilçeye 18 km. 
mesafede bulunan Yiğitler köyünde ilçenin en yüksek tepesi üzerindedir. Halk arasında Başkızdıran ya da Başkıstıran Evliyası da denir. Evliya ziyaretinin birçok rahatsızlığa, özellikle ruhsal ve sinirsel rahatsızlıklara iyi geldiğine inanılır. Bölgede kuraklık olduğunda yağmur duası için bu tepeye çıkılır, dualar edilip yağmur yağması beklenir. 

Selçuklulardan bir Şehit Veli olduğuna inanılır. 
Kesik başını elinde taşıyan askeri gören bir çocuk annesine, 'Bak anne adam kafasını taşıyor' demiş. Bu 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sırada, başı çok kızan asker (Başı kızmak yörede, 'sinirlenmek' anlamında kullanılır), kafasını elinden bırakarak yere yığılmış ve oracıkta can vermiş. Askerin düştüğü bu yerde de, bölgenin en yüksek tepesi yükselmiş. Burada bugün de bir yatır olduğuna inanılır ve ziyaretlerde adaklar kurban edilir. 

Asarkaya Evliyası ile ilgili olarak Asarkaya'daki yerin ziyaret yeri olduğu, asıl türbenin ise, şehir merkezi yönündeki Tepeboz tepesinde olduğu kabul edilir 71 . 
Tepeboz'da yan yana iki kabir varmış. Bu kabirler taşla örülü olup kime ait olduğu bilinmiyormuş. Eskiden beri burada iki mübarek zatın yattığı anlatılırmış. "Evliya makamı, bugünkü Ünye Kent Ormanı merkezinin bulunduğu yerde idi. Oraya giden patika yolun sonunda evliya makamı (kabirler) vardı." 

Anlatılır ki, bölgede yedi evliya kardeş vardır. 
Bunlar Cinibadet (Terme'de, son dönemlerde Cüneydi Bağdadi diye iddia ediliyor), Şıhnız (Ünye-Gölevi Mh./Saca Mh. arasında; bilindiği gibi, son dönemlerde, bunun Şeyh Yunus, Yunus Emre olduğu iddiaları var), Saraytepe (Tekkiraz-Ünye'de), Melikgazi (Niksar'da), Başkızdıran (Kümbet Tepesi/Ünye Yiğitler köyü ile Üçpmar köyü arasında), Asarkaya (Makamı Ünye Cevizdere Tepeboz Mevkii; ziyaretgahı, Yüceler Köyü Asarkaya Tepesinde). 

Halk arasında Tepeboz'daki kabir çevresinden bir iki kişinin savrulduğu ve kendilerini birkaç yüz metre 



İrfan Yıldız Beşlioğlu. Asarkaya 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ötede bulmuş oldukları anlatılır. Bu yüzden oraya çekinilerek gidildiği, türbelere yaklaşılamadığı nakledilir. 

Ziyaret yeri olan Asarkaya ise, tepenin en doruk noktasındadır. "Kayanın deniz tarafında bulunan çimenliğin kenarında, kayanın daha küçük çatalı önünde bulunan, yemiş ağaçları (yemişgen ağaçları), dilekte bulunanların bez, çember, yazma, yaşmak, çaput vb. 
bağladıkları yerdir. Dilekleri kabul olsun diye bunları bağlarlardı. Bu yemişgen ağaçlarının yanında yılgın (yılkın) tabir edilen, ağaçlar vardı. Onların önüne yatılarak uyunurdu. Dileğin kabul olması için, orada uyumak gerekiyordu. Uyandıktan sonra dilekte bulunulurdu. Hatta uyuyunca görülen rüyadan bir mana, bir mesaj çıkarıl[ır]dı. Şunu yapmak gerekiyor diye çıkarım yapılırdı. Dileğe göre, küçük-büyük adaklar adanırdı. Dilek gerçekleşince, orada kesilirdi. Orada, bir küçük cemiyet yapılırdı. Kesilen adak orada pişirilir, davetlilerle yenilirdi. Adak yanında pilav pişirilirdi. Dua yapılırdı. Kur 'an okunurdu. Hatta çoğu kişi, dilek kabul olsun diye, zemindeki mağara-gölete madeni para atarlardı. Göletin içinde ufak ufak balıklar bile olurdu. 
Gene göden (kurbağa) tabir edilen hayvanlar olurdu. 
Kayanın duvarlarında keçemen tabir edilen kertenkeleler olurdu. Sonra, çevrede, ulu ulu kuşlar olurdu. Onlar için ekmek bırakılırdı. Namaz kılmak isteyen namaz kılardı, içinden gelen hisse göre dua edilirdi. Hatta, bazı dilekte bulunanlar, duygulanıp; - manevi-esriyerek/vecde gelerek ağlardı. " 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"Bu evliyaya, en çok ruhi-sinirsel hastalığı olanlar müracaat ederdi. Bundan sonra da en çok çocuğu olmayanlar müracaat ederdi. Sonra da, kısmeti çıkmayanlar-evlenemeyenler adanırdı. Çoğu insan da şifa bulduğunu söylerdi. " 

"Eğer hasta Asarkaya'ya gidemiyorsa... Biri gönderilip, Asarkaya'nın göletindeki sudan, bidonla su getirilir, hastaya biraz içirilirdi. Bu arada, elçiye, canlı mı gördün-ölü mü gördün, diye sorulurdu. Eğer ölü gördüyse hasta yolcu... Eğer canlı bir şey gördüyse hasta kurtulucuydu. 

Çam ormanı yapılınca; evliya özelliğini koruduysa da, eski otantikliği biraz bozulur oldu. Sonra, kayanın üstünde alkolü içki içildiği ve bu nedenle, evliyanın kayadan çekildiği dedi-kodusu oldu. 

"Kayanın yanında, at semerine benzeyen bir taş vardı. Şifa için altından geçilir, yanından dolaşılırdı. 
Sonra, define aramak amacıyla, bu taşı kırmışlar. Bunu kıranların başına kötü işler geldi. Evliyanın, bu defineciler nedeniyle de çok rahatsız olduğu ve etkisini çektiğine dair inançlar oluştu. " 

"Evliyadan alınan su kutsal sayılırdı, saygı edilirdi. Evliyadan getirilen şifa suyu ayak basacak yere dökülmezdi. Ayak varmaz ağaç diplerine dökülürdü. 

" 1950'lerde büyük bir orman yangını olur. Bu yangında, Cevizdere, Denizbükü, Tepeköy Yüceler köylerini kapsayan çok büyük ormanlar yandı. Köyler tahliye edilir; insanlar, hayvanlar boşaltılır. Evlerin üzerine sular çıkardılar. Gökyüzü alev-alev-kıpkızıl 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oldu. Bu büyük yangında, Tepeboz 'dahi türbenin yani evliya kabirlerinin zarar görüp özelliğini yitirmiş olduğu düşünülür. " 

"Diğer yandan bu bölgedeki yedi evliya da şehitmiş. Bir ilginç konu da; Şifiniz (Şehnuz) Evliyası ile Asarkaya Evliyası Makamlarının tam karşı karşıya olması... Aynı şekilde, Kümbet Evliyası (Başkızdıran) ile de karşı karşıyalar ... Üçü de, bulundukları çevreye göre doruk noktada makamları olan evliyalar... " 

Karaca İlyas Evliyası ilçe merkezine 22 km. 
mesafede bulunan Hanyanı beldesinin bir mahallesi olan Yağmurtepe' dedir. Selçuklu şehitlerinden olduğu, ziyaretin sinirsel rahatsızlıklara ve yağmur duasına iyi geldiği anlatılır. 

Yağıbasan Evliyası, 1980 yılında bitişiğindeki Yağbasan, Sırma, Küçükgöl ve Velibayraktar köyleri ile bir araya gelerek belediye teşkilatı kurulan Tekkiraz'm Yağbasan Köyü'ne ismini vermiştir. Danişmentli Beyi olup Pontus Rumlarla yapılan savaşta şehit olmuştur. 
Ziyaretin dertlere iyi geldiğine inanılır. 

Veli Bayraktar Evliyası, Tekkiraz'a bağlı Velibayraktar köyüne adını vermiştir. Ünye Sancak Ordusunun son bayraktarıdır. 1854 Kırım Harbi'nde çok kahramanlıkları ve kerametleri görüldüğünden paşası onun Hüseyin olan adını değiştirip, bundan sonra adın Veli Bayraktar olsun demiştir. Kabri Velibayraktar'dadır. 
Ziyaretin sıkıntı ve kederlere iyi geldiğine inanılır. 

Dizdar Bey Evliyası'nm kabri Tekkiraz'a bağlı Dizdar köyündedir. Bu zat da ismini köye vermiştir. 
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Danişmentli şehit evliyadır. Uçbeyidir. Ziyaretin asabî hastalıklara iyi geldiğine inanılır. 

İlçe merkezinde Saraçlı Mahallesi Fehmi Cerrahoğlu Camisi karşısındaki Menteşe Mezarlığı içersinde bulunan ve yöre halkının "Menteşe Evliyası" dedikleri zatın Danişmentlilerin uçbeylerinden olduğu kabul edilir. Ziyaretin dert ve sıkıntılara iyi geldiğine inanılır. 

Ahmet Kurnalı 'ya, Yamakların Deli Ahmet de 

derler. Kabri Tepe mezarlığmdadır. Son anlarında evebarka girmez, çuvallar içinde gezer, ibadet ederdi. 
Kendisini hacda, Kabe'de gören Ünyeliler çoktur. 

Anlatılır ki, 1925 - 30 yıllarında Saray Camisi ile Anafarta İlkokulu (Eski adıyla Fevziye Mektebi) arasında bol ağaçlı mezarlıklar sökülürken bu kabri yerinden sökememişler. Kabirdeki zat da devrin birçok dindar kullarının rüyasına girmiş, "Beni rahat bıraksınlar." demiş. Mezarını sökmek isteyenler çeşitli dertlere duçar olmuşlar. Halk ziyaret eder; sıkıntılara iyidir. Ayrıca bazı vatandaşlar, o mıntıkaya geceleri yeşil ışıkların indiğini söylerdi. 

Kanije Gazisi Hasan Paşa'nm da kabri o civarlarda imiş. Halk arasında Tiryaki Hasan Paşa'nm yaşlılığında Ünye'ye yerleşmiş, hükümetin kendisine verdiği görevle donanmanın bir kısım ip-imalat çıma işleri ile uğraşmış olduğu ve mezarının bugünkü ifade ile adliye ile 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Anafarta Okulunun arasından geçen yolun başında bulunduğu anlatılır 72 . 

Kanije Gazisi Tiryaki Hasan Paşa ile Navarin Gazisi Ünyeli Bahriye Mirlivası Hasan Paşa karıştırılır 73 . 
Ünyeli Hasan Paşa ilçenin Çatak Köyü Karlıtepe Mahallesinden İbrahim kaptanın oğludur. Hasan Paşa tahminen 1802 yılında Ünye'de doğmuştur. O yıllarda Ünye Kaptanları ve Kadıları ile ün salmış bir denizci 
kasabasıdır. İbrahim Kaptanın ailesi Ünye'ye 1650 
yıllarında Malatya'dan göç eder. 

Hasan Paşa yaklaşık 1815 yılında babası İbrahim Kaptan ile birlikte İstanbul'a gelir. Babası oğlunun kendisi gibi bir taka kaptanı değil, bir deniz subayı olmasını istemektedir. Onu İstanbul'da Haliç tersanesi içinde bulunan Mühendishane-i Bahri Hümayuna yazdırır 74 . Hasan paşa 1818 yılında buradan genç bir Osmanlı deniz subayı olarak mezun olur ve orduya katılır. 

Hasan Paşa' ya, Navarin savaşında gösterdiği üstün başarı nedeniyle Gazilik Ünvanı ve gazilik madalyası verilir. Bundan sonra Bahriyedeki hizmetine 



Kanije kahramanı olarak bilinen Osmanlı veziri Tiryaki Hasan Paşa 1608 yılında beylerbeyi olarak bulunduğu Budin'de vefat eder ve Budin'de defnedilir. 

73 http://www.unyeses.net/ 

74 Osmanlı İmparatorluğu deniz kuvvetlerine bilgili subay 
yetiştirmek maksadıyla XVIII. yüzyılda İstanbul'da açılmış olan ilk askeri denizcilik okulu 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donanmanın birçok bölümlerinde devam ederek Mirlivalığa (Tuğgeneral) kadar yükselmiş ve Sinop Komutanlığına tayin edilmiştir. 1853 yılında fırtınadan kaçıp Sinop limanına sığman Osmanlı donanması burada Ruslar tarafından ani baskınla bozguna uğratılır. Bunun sonucu olarak komutan sıfatıyla savaşın ve donanmanın kaybedilmesinden duyduğu üzüntü sebebiyle felç geçirmiş ve iki gözü de kör olmuştur. Diğer yaralı ve gazilerle İstanbul'a gelen paşanın burada tedavisi yapılır ve emeklilik işlemleri tamamlandıktan sonra, kırk yıl önce küçük bir çocukken babası İbrahim Kaptanın iki direkli çektirmesine binip ayrıldığı memleketi olan Ünye'ye gelir. Hasan Paşa tahminen Ünye'de iki yıl daha yaşar. 1855 yılında burada hayata veda etmiş ve buradaki mezarlığa gömülmüştür. Tek çocuğu olan Hüsnü Bey bu sırada on üç yaşındadır ve Ünye'dedir. 
Yetim sayılarak özel himaye ile Heybeliada Bahriye Mektebine alınır. 

1 949 yılma gelindiğinde Belediye Başkanı Hüsrev 
Yürür, şimdiki Cumhuriyet Meydanı olan yeri genişletmek için mezarlık duvarını geriye çeker. Son düzenlemeler yapılırken iki mezarın daha alınması gerekmektedir. Bu mezarlar Hasan Paşa ve eşine aittir. 
Mezarlar, oradan Saray Cami arkasındaki servi ağaçlarının dibindeki mezarların yanma taşınır. Fakat mezartaşı belediyenin deposuna kaldırılır. Altmışlı yıllarda burada yapılan yol çalışmaları sırasında mezarlar buradan da kaldırılarak Elmalık Çakırtepe Mezarlığına nakledilir, orada mezar da taş da kaybolur. 
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Elli yıl önce yerine konmayıp kaybolan ve karışıklığa yol açan mezar taşı, Ahmet Derya Varilci ve Ahmet Kabayel'in araştırmaları sonunda bulunur. Halen Ortayılmazlar Mahallesi Osmanağa Camisi bahçesinde diğer mezar taşları ile birlikte sergilenmektedir 75 . 

Hacı Yusuf Bahri Efendi, 1839 tarihinde ilçeye sekiz km. mesafede bulunan Taflancık köyünde dünyaya gelir 76 . Babası Taşlı Hoca namıyla ma'ruf Hacı Feyzullah Efendi'dir. Bağdat taraflarından göç ederek, önce Bitlis civarında ikamet etmiş, sonra da Ünye'ye gelerek burada yerleşmiştir. Ziraatle meşgul olan arif bir zat idi. Yusuf Bahri Efendi dört kardeşin ilkidir. 
Kardeşlerinin isimleri Mehmet (Hoca), Fadime ve Mustafa (Yazıcı)'dır. Hacı Yusuf Efendi 20 yaşında iken Ünye'de Sadullah Bey Medresesi'ne kaydolur. 12 sene, Müderris Abdullah Efendi'den ders görür. Daha sonra İstanbul'a gelerek Süleymaniye ve Darü'l-Hadis Medreseleri'ne kaydolur. Süleymaniye Dersiamları'ndan Hemşinli Hacı Salim Efendi'den Ulûm-i Aliyye'yi, Beyazıt Dersiamları'ndan Abdülkerim Efendi'den İlm-i Tefsîr'i, Süleymaniye'de Şeyh Kasım ve Gümüşhaneli Şeyh Ahmed Ziyaeddin Efendi'den İlm-i Hadîs'i, Fatih 



Hacı Osman Ağa Camii, kuzey-güney doğrultusunda dikdörtgen planlıdır. Su basma seviyesi taş, ahşap, kargir arası taş dolgudur. Camii kırma çatılı, geniş saçaklı, saçak altı ahşaptır. Mimari yönden de bir özellik taşımayan bu caminin yapım tarihi ve banisi bilinmemektedir. 

76 Mahmut Tokaç. Hacı Yusuf Bahri Efendi ve Sadullah Bey 
Medresesi 
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Dersiamları'ndan Hacı Şakir Efendi'den de Meani, Usûl ve Cüz'iyyat'ı okuyup icazet alır ve memleketi Ünye'ye döner. 100 kuruş maaşla Ünye Müftülüğü 'ne tayin olur, hem ilim hem tarikat neşrine çalışır. Bu arada Bursa Müderrisliği payesi de verilir. Tedrisatına mani olduğu gerekçesiyle Müftülük'ten istifa ederek halka-i tedrisinde bulunan talebeleriyle meşgul olur. Bilahare tekrar Ünye Müftüsü olur. Sadullah Bey Medresesi'ndeki hocasının vefatı üzerine halkın seçmesiyle ilk feyz aldığı hocasının yerine Sadullah Bey Medresesi'nin müderrisi olur (resmen Fetvahane-i Ali tarafından beratla müderris tayin edilmesi ise 1885 tarihinde olur). 

Aynı zamanda, Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi'nin halifelerinden olan Yusuf Bahri Efendi 1869'da Gümüşhane vî' den icazet almıştır. 

Hayli yaşlandığı için 1912'de emekli olur. 1922 
senesinde vefat edinceye kadar medresedeki vazifesine devam eder. Kabri, Ünye'de Tepe Mezarlığı'ndadır. 

Arapça ve Farsça okur ve yazar, Arapça'yı ana lisanı gibi konuşurdu. 

Emin, Abdullah, Feyzi, Fahreddin, Tekabiddin ve Ahmet isimlerinde altı oğlu; Sıddıka, Fahriye, Safiye, Bahriye isimlerinde dört kızı vardı. Hakkında anlatılan menkıbelerden bazıları şöyledir. 

Çok kurak geçen bir yaz mevsiminde üç ay boyunca yağmur yağmayınca halk toplanıp Hacı Yusuf Efendi'ye gelerek, yağmur duasına çıkmak istediklerini bildirirler. Hacı Yusuf Efendi üç gün müddet ister. Üç gün sonra Yağmur Duası'na çıkılır. Henüz Yağmur 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Duası'ndan dönerlerken sağanak halinde yağmur yağmaya başlar. Halk kuraklık tehlikesinden kurtulmuştur. 

Trabzon'da hocalar akaid ile ilgili bir mevzuyu anlayamamışlar, bir arkadaşlarını, büyük alimlerden bu mevzuyu öğrenmesi için İstanbul'a göndermişlerdir. 
Adam deniz yolu ile İstanbul'a giderken Samsun Limam'na uğrar. Halk, hoca kıyafeti ile gördüklerinden bu adama ilgi gösterir. Burada ne aradığını sorar. O da durumu anlatınca, İstanbul'a gitmesine gerek olmadığını; Ünye'de Hacı Yusuf Efendi'nin bu sorunun cevabını verebileceğini söylerler. Adam Ünye'ye gelir. Hacı Yusuf Efendi derste olduğu için dershanenin kapısında beklemeye başlar. O sırada içeride Hoca Efendi talebelerine, dışarıdaki adamın da duyacağı kadar yüksek bir sesle aym mevzuyu anlatıp, "bazıları bu mevzuyu anlayamazlar, halbuki aslı böyledir.", deyince adamcağız Hacı Yusuf Efendi'nin eline sarılır ve senelerce onun hizmetinde bulunur. 

Rus ordusunun Karadeniz kıyısı boyunca ilerlediği zamanda bütün Trabzon ahalisi Ünye tarafına gelip Beylik Horu denilen mevkiye yerleşir. Rus ordusu Haşut'a gelince Ünyeliler'de de Tokat civarlarına göç etme fikri oluşur. Bunu Hacı Yusuf Efendi'ye sorarlar. O da "Erbaa'da Hacı Bahrullah Efendi diye mübarek bir zat var; bir heyet oluşturup ona gönderin ve ondan gelecek 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cevaba kadar bir yere gitmeyin" der . Hacı Bahrullah Efendi (1838-1918) gelenlere, "Hacı Yusuf Efendi kerametini gizliyor. Rus ordusu gidecek, onun için sizi oyalıyor.", der. Heyet geri döner. Bu arada Rusya'da Bolşevik İhtilali çıktığı için ordu birbirine düşüp, çekilmiştir. 

Ünye'den Hacc'a giden bir adamın parası bitmiş (veya kaybolmuştur). Çaresiz bir halde Mescid-i Nebevî'ye gidip dua eder. O gece rüyasında Peygamber Efendimizi görür. Sabah namazını filan camide kıl diye buyurur. Sabah namazı için o camiye gittiğinde namazı kıldıranın Hacı Yusuf Efendi olduğunu görür. Namazdan sonra elini öpüp, derdini ona anlatır. O da kimseye söylemeyeceğine söz aldıktan sonra gözlerini kapatmasını ve aç deyinceye kadar açmamasını tembihler. Adam gözlerini açtığında kendini Ünye'de bulur. 

Uzun yıllar Sadullah Bey Medresesi'nde talebe okuttuktan sonra artık tasavvufî eğitime yöneleyim düşüncesiyle şeyhi Gümüşhaneli Ahmed Ziyaeddin Efendi'den izin almak için İstanbul'a gitmeye karar verir. 
Ünye vaizi Arif Efendi'den de kendisine yol arkadaşı olmasını ister. Birlikte Ahmed Ziyaeddin Efendi'nin yanma girerler. Onlar girer girmez daha hiçbir şey söylemeden Ahmed Ziyaeddin Efendi, Hacı Yusuf Efendi'ye hitaben "Sen tedrisine devam et" der. 



77 Behrullah Efendi için, Evliyalar Şehri Tokat'a bkn. Sh.95- 
99 
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Tasavvufî eğitim görevini ise Arif Efendi'ye verir. Arif Efendi uzun yıllar Ünye'deki Nakşi Tekkesi Mürşitliği'ni yapar. Hacı Yusuf Efendi ise medresedeki vazifesine devam eder. 

Hacı Yusuf Efendi'nin evinde yangın çıkar. Üç kütüphane dolusu, değerli kitapları da evle birlikte yanar. 
Yangın esnasında evde bulunan, birisi Büyük Cami'ye ait iki adet Sakal-ı Şerifin bir Şeyh Efendi tarafından alınıp götürüldüğü görülür. 

Bir sonbaharda köyüne giden Hacı Yusuf Efendi annesinin karşı tepeye bir nur düştüğünü söylemesi üzerine, kendisiyle görüşmeye gelen Cini Bağdat'ın Tekke Şeyhi Hacı Mehmet Efendi'yi de yanma alarak o tepeye gider. Oradaki büyük bir ağacın altında yatan bir şehit olduğunu söyleyerek, o ağacın civarındaki araziyi satın alır. Kumarlı Tepe denilen bu yere bir medrese ve bir cami yaptırır. Yazları talebelerini alarak burada eğitime devam eder (Bugün o medresenin sadece temellerinin kalmış olduğu nakledilir). 

Kızı Safiye Hanım, babasının her şeyin Kur'an'da olduğunu söylediği, tarihî ve teknolojik pek çok hadiseyi önceden haber verdiğini söyler. 

Hayattaki son talebesi Hacı Abdullah (Aydın) Efendi'nin, hocası Hacı Yusuf Efendi'den naklettiği bir şiir: 

"Bozulup durur bu cihan 
Sanma bir dahi düzele, 

Şimdi rağbet edilir 

Puşt ile mübtezele. 



98 



İşimiz kaldı hem 
Hüdayı lem yezele, 
Hazreti Mehdi çıka 
Bu Dünya bir daha düzele. 

201 1 yılından bu yana Hacı Yusuf Bahri Efendi ve 
talebelerini anma etkinlikleri düzenlenmektedir. 

Sadullah Bey Medresesi Ünye'de Orta Cami'nin arkasında, tarihî Eski Hamam'm yanında idi 78 . 
Medresenin 1785 'ten önce inşa edilmiş olması beklenir ve Ünye'de Orta Cami (Medrese Camii) Suluhan civarında yaklaşık iki asra yakın bölgeye hizmet 

• 79 

vermiştir . 

Bölgenin en kapsamlı Medresesi olan Sadullah Bey Medresesi'ne bağlı 16 Medrese daha bulunmaktaydı. Medrese'nin yeri Kaledere Mahallesi-Kaledere İlköğretim Okuluyla Orta Camii arasında bulunan, Soysal Apartmam'nm bulunduğu yerdi. 
Kaledere İlköğretim Okulunun kuzey tarafında bulunan sokak hala medrese sokak olarak bilinir. Medrese Sokak, Çifte Hamam Sokağına kadar devam eder. 
Medresenin doğu tarafında "Suluhan" olarak bilinen hanlar bir yangın sonucu harap olmuş daha sonra da zamana yenik düşerek yıkılıp yerine betonarme binalar 



78 Mehmet Karayalman. Ünye Sadullah Bey Medresesi 

79 Süleyman paşa'nm (v.1770) dört çocuğundan biri olan 
Sadulllah Bey (v.1785) Canikli Hacı Ali Paşa'nın damadı ve aynı zamanda Ali Paşa'nın ağabeyi Süleyman Paşa'nın oğlu yani Ali Paşa'nın yeğenidir. 
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yapılmıştır. Suluhan ve Orta Çarşı'nm külliyenin içinde yer aldığı bilinir. Sadullah Bey Medresesi gibi Suluhan ve Kefeli Han da bir L tarzında medreseyi kapsayacak şekilde inşa edilmiştir. Orta Cami de Medresenin mescidi olarak inşa edilmiş olup 1800'lü yılların ilk çeyreğinden 1891 yılma kadar ahşap olarak varlığını sürdürmüş, 1891 yılında Sultan II. Abdülhamit Han'ın kendi bütçesinden yaptığı yardımla "Ünye taşı" ile inşa edilerek medresenin uygulama salonu olmuştur. 
Sadullah Bey Külliyesi Çifte Hamam' dan Büyük Cami'ye kadar olan bölümü içine alıyordu. Medresenin kuzey batı tarafındaki tarihi çifte hamamın 19. yüzyılın ilk çeyreğinde yapıldığı bilinir. Hamam 1900'lü yıllarda Medrese Hamamı olarak anılırdı. Sadullah Bey Medresesi kare şeklinde büyük bir avluya bakan L biçiminde iki katlı bir binadır. Birinci kat taştan yapılma olup kagir ve revaklı idi. Alt katta büyük bir dershane ve müderrislerin kaldığı odalar ve özel ders anlatılan küçük dershaneler vardı. 
İkinci katı ise yarı ahşap Bağdadi bir çalışmadır. 
Revaklarm sütunları ahşap süslemelidir. Üst katta yine odacıklar olup bu odalarda talebeler kalır, her odada ocak bulunurdu. Bu ocaklarda ısınılır ve yemek ihtiyaçları karşılanırdı. Odalarda da talebeler yatılı kalırlardı. 1869'da Trabzon salnamesine göre Ünye'de mevcut medrese olarak tedrisine devam etmekteydi. 
Hacı Yusuf Efendi'nin göreve başladığından bir yıl sonra 1872' de medrese sayısının ikiye yükseldiği görülür. İkinci medresenin Taflancık Medresesi, üçüncü 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Medresenin ise Ünye Devlet Hastanesinin yanında bulunan Sultan Abdulhamit Han'ın inşama yardımda bulunduğu Hamidiye medresesi ve son olarak da Akkuş medresesi olduğu anlaşılmaktadır. 1800'lü yılların sonuna kadar Ünye'de Hacı Yusuf Bahri Efendi dokuz tane medrese açtırır. Daha sonraki yıllarda bu medrese sayısı 14'e çıkmış bunlara bağlı olarak 102 hazırlık mektebi açılmıştır. Sadullah Bey Medresesi'nde Başmüderris Hacı Yusuf Efendi'den başka müderrisler de vardı. Eğitim 15 sene sürerdi. Bu 15 senenin sonunda icazetle kimi Kadı, kimi Müftü, kimi de Savcı olurlardı. 
Talebelerinden başka ayrıca çeşitli yerlerden gelen hocalar da Hacı Yusuf Efendi'den icazet alıp giderlerdi. 
1317 tarihli salnameye göre Sadullah Bey Medresesinin 
180 talebesi olduğu görülmektedir. 

Hacı Yusuf Bahri Efendi'nin açtırmış olduğu medreseler ve bu medreselerde eğitim vermiş olan müderrisler şöyledir. Çatak Medresesi ve Müderrisi Ali Efendi, Ünye Hamidiye Medresesi ve Müderrisi Ahmet Hamdi Efendi, Kurudere Medresesi ve Müderrisi Enginaroğlu Hasan Efendi, Kumru Fizme Medresesi ve Müderrisi Abdi Hoca (Abdurrahman Bilici), Kumarlı Medresesi ve Müderrisi Süleyman Efendi, Akkuş Medresesi ve Müderrisi Deryaoğlu Mehmet Efendi, Fartul (Erenyurt) Medresesi ve Müderris Civeloğlu Halil Efendi, Pencik Medresesi ve Müderris Hacı Ali Efendi, İnkur Medresesi ve Müderrisi Mustafa Kartal ve Müderris Sani Hoca Efendiler, Kabadirek Medresesi Müderrisi Müderris Osman Efendi, Dereköy Medresesi 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ve Müderrisleri Bafralıoğlu Halil Efendi ve Rafet Efendiler, Yılancılı Medresesi ve Müderrisi Halil Efendi ve Kardeşi Ali Efendiler, Akkuş/Kuşköy Medresesi ve Müderrisi Mustafa Efendi, Fatsa Osman Paşa Medresesi Müderrisi Abdülhamit Sarıhan, Taslızade Mehmet Rüşti Efendi (Yusuf Bahri Efendi'nin kardeşi), Taslızade Mustafa Yazıcı Efendi (Yusuf Bahri Efendi'nin kardeşi). 

Hacı Yusuf Efendi'nin talebelerinden bazıları şunlardır. Nuri Kadı namıyla ma'ruf Mehmed Nuri Efendi, Sabri Kadı, Mehmed Hamdi Efendi, Hacı İhsan Efendi (Kurna Müderrisi), Deryaoğlu Mehmed Efendi (Karakuş Müderrisi), Halil Efendi (Fartıl Müderrisi), Kızılcakeseli Timac Hoca, Tekkirazlı Molla Hüseyin, Saraçoğlu Hatip, Elmalı Mehmed, Börekçi Ömer, Zurna Ali vb. 

Anlatılır ki, talebelerin hemen hepsi 16 ila 60 yaş arası herkesin askere alındığı seferberlik esnasında gittikleri askerlikten geri dönmezler. 

Hamidiye Medresesi yerinin, Burunucu Mahallesinde inşa olunan Ünye Devlet Hastanesinin yanında, Fenerüstü olarak bilinen yerde olduğu ileri sürülür 80 . Medresenin birinci katı taş ustalığının en nadide örneği ile yapılmıştır. Taşlar kesme olup, düzgün mimarîsi vardır. Medreseler kapandıktan sonra bu bina yıkılıp taşlarının da çalınmış olduğu nakledilir. Taşlar da Ünye Çamlıkta bulunan bazı kabirlerin yapımında kullanılmıştır. Medrese, 1904 yılında dönemin Osmanlı 



Ufuk Mistepe. Burunucu Hamidiye Medresesi 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Hükümdarı tarafından inşa ettirilmiş ve padişahın adına izafeten Hamidiye Medresesi denilmiştir. Bugün Ünyede bulunan Hamidiye Mahallesi de Sultan II. Abdülhamid Han tarafından kurulmuştur. Rus donanması Temmuz 1915'te Trabzon'dan Terme'ye geçerken Ünye'de de top atışında bulunur ve Burunucu Mahallesine üç el top atışı yapılır. Top mermileri Hamidiye Medresesini yıkar ve orada üç askerimiz şehit olur. 

Hamidiye Medresesinde görev yapmış olan müderrislerden bazıları şu zatlardır. Müderris Hacı İbrahim Sani'nin lakabı Ruşenoğullarıdır. Hacı Sani Efendi Kurna köyü Hatipli Mahallesinde dünyaya gelmiştir 81 . İlk eğitimini ailesinden aldıktan sonra Ünye'de Sadullah Bey Medresesinde Hacı Yusuf Bahrî Efendiden yüksek dinî ilimleri okur, icazetini alır ve daha sonra Hamidiye Medresesinde müderrisliğe başlar. 
Bir müddet bu göreve devam ettikten sonra Kurna (İnkur) Medresesini kurarak sayısız talebe yetiştirir. 
Daha sonra bu medreseye yine Yusuf Bahrî Efendinin talebesi olan Ahmet Hamdi Efendi atanır. 

Ahmet Hamdi Efendi, Molla Mahmutzade Ömer Efendi'nin oğlu olup, 1869 Batum'da doğmuştur. Babası Sultan Abdülaziz'in saltanatı zamanında Batum'da Çerkez ahalisine dinî vazifeleri öğretmek için görevlendirilmiştir. 14 yaşında iken tahsil için Ünye 



81 İncirli ve Kurna ismiyle Ünye ilçesine bağlı büyük ve 
potansiyeli olan iki köy vardı. İncirli köyünün İn hecesi ile Kurna köyünün Kur hecesinin birleşimi ile oluşturulan İnkur Belediyesi 1975'te kurulur. 
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kazasına gelip, Sadullah Bey Medresesinde Yusuf Bahri Efendi' den sekiz sene kadar ilim tahsil eder. 

Hamidiye Medresesi müderrislerinden biri de Elmalı köyünden Gazioğlu Mehmet Ali Efendi'dir. 
Sadullah Bey Medresesinde bir müddet Abdullah Efendi'den ders görüp, ardından Yusuf Bahrî Efendinin ders halkasına girerek Arapça ve dinî ilimleri öğrenir. 
İcazetini alıp, Hamidiye Medresesine müderris olarak atanır. Medresede müderrislik yaparken 1908 'de vefat eder. 

İlçeye 17 km. mesafede bulunan İnkur kasabası merkezine 300 m. mesafedeki Şeyh Sadık Türbesi yörenin tanınan ve bilinen en eski türbelerindendir. Bu türbeyi belde halkı sık sık ziyaret etmekle birlikte, çevre bölgelerden de bu türbeye ziyaretçilerin geldiği görülmüştür. 

İlçeye 13 km. mesafede bulunan Düzköy'de Fartaza Evliyası türbesi bulunur. 

İlçeye 32 km. mesafede bulunan Dizdar ve Yaycı köyleri sınırındaki, Yaycı köyü içinde kalan "Kabadirek Camisi" veya yaygın adıyla "Kabadirek Evliyası" veya "Dizdar Kabadirek Camisi" olarak bilinen ve geçmişi sekiz yüz yıl öncesine dayanan cami ve köy, ismini Emir Melik Gazi'nin oymak beyi Dizdar Bey' den almıştır 82 . 
Dizdar Bey buranın fethi sırasında verdiği bir meydan savaşında şehit düşmüş, mezarı çevre halkı tarafından 



82 Yaşar Karaduman. Ünye Dizdar Köyü ve Kabadirek 
Evliyası 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ziyaret yeri sayılmış ve yanma bir cami yaptırılmıştır. 
Evliya olarak da kabul edilen Dizdar Bey'in mezarı ve yanma yapılan caminin ortasında bulunan ve yakın zamana kadar duran bir direk yüzünden "Kabadirek Camisi" veya "Kabadirek evliyası" olarak da ün salmıştır. 

"Kabadirek" diye bilinen direk sekiz yüzyıl kadar önce çadır şeklinde yapılan ilk caminin direği idi. Direk Türklerin ilk dinlerinden getirdikleri bir inanış nedeniyle kutsal sayılmış, etrafında dönülmesi, el ve yüz sürülmesi gibi Müslümanlıkla ilgisi olmayan davranışların artması üzerine yerinden sökülmüştür. Daha önce caminin dışında kalan Dizdar Beyin mezarı kırklı yıllarda yapılan onarım çalışmaları sırasında caminin içine alınmıştır. Şu anda mezar caminin ön tarafında cami tabanının altındadır. 

Özellikle Cumartesi günleri cami ve mezar ziyaretçiler tarafından ziyaret edilmekte ve şifa umulmaktadır. Caminin etrafı mezarlıktır. Arkasındaki ormanın içinde ve caminin ön çevresinde eski ve yeni mezarlar birbirine karışmıştır. Selçuklu mezar taşları hatta Türklerin Orta Asya'da iken kullandıkları ve balbal adını verdikleri mezar taşları çevrede çoktur. Arkadaki ormanın içinde çok geniş bir alan bu tür mezar taşları ile doludur. Bu taşlar Orta Asya Türklerinde kahramanca savaşarak ölmüş komutanların ve savaşçıların mezarlarına dikilirdi. Bu taşlar burada 1200 yılında geçen bir savaştan sonra ölenlerin mezarlarına dikilmiştir. Bu taşların önceleri daha çok olduğu, kuran 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kursu binası yapılırken binanın temellerine konulduğu nakledilir. 

Yaycı köyü sınırlan içinde bulunan cami ve mezarlık, Yaycı ve Dizdar köyleri arasında yıllardır çözülemeyen bir problemdir. "Kabadirek Camisi" veya "Kabadirek Evliyası" olarak bilinen ve kırk dört dönümlük bir araziyi kaplayan yer eskiden "Dizdar tekkesi" olarak bilinirdi. 

Yapılış tarihi, kırklı yıllarda geçirdiği bir tadilat esnasında çatıda bulunan bir Farsça metinden 1200 yılı olarak okunmuştur. Cami 1847 yılma ait resmi bir belgede "Karye-i Dizdar Camisi", yani "Dizdar Köyü Camisi" olarak geçmektedir. Dizdar köyü Cumhuriyetten sonra 1924 yılında resmi olarak ta kayıtlara geçmiştir. Cami, mezar ve şadırvan yüzyıllar içinde yapılan onarımlar, tadilat ve bakım çalışmaları sonucunda ilk özelliğini yitirmiştir. Cami en büyük değişikliği kırklı yıllarda yapılan bir tadilat ve tamirat sonucunda görmüştür. Sağa ve sola genişletilmiş ikinci bir kat eklenmiş ve çatı yapılmış, Dizdar Bey 'in mezarı caminin içine alınmıştır. Son yapılan onarım ve yenileme çalışmaları sonucunda cami içindeki son izler de kaybolmuştur. Dizdar Bey' in mezarı ve sandukası yenilenmiş, fakat orjinalliği kaybolmuştur. Onarımlar, aslına uygun yapılmamış, eski tarzı korunamamıştır. 

İlçe merkezine 35 km. mesafede bulunan Dereköy'de Dereköy Medresesi bu günkü Ortaköy Merkez Cami'nin yerinde kurulmuştu. Müderrisleri ise bu gün aynı yerde bulunan kabristanlıkta medfun, 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Bafralıoğlu Halil Efendi, Müderris Rafet Hoca, Müderris Şair Hafız Halil Koyun Efendi, Müderris Mehmet Efendi 'lerdi. Ayrıca bu gün Bağdatlı 'da Mektep yanı olarak bilinen yerde Dereköy Medresesine bağlı bir mekteb vardı. Yusuf Bahri Efendi talebelerinin icazet törenlerinde buraya gelirdi. 
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